el 
İsa a 
N 


Je 


MIRACLE 


RESORT HOTEL 
LARA e ANTALYA e TÜRKİYE 


AZ . 
ÜY SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank 


f-3 /DenizBank | www.denizbank.com | 444 0 800 


'ernandao ile yaptığımız bu özel röportajı rle paylaşıyoruz. 
— Uzun bir sakatlık döneminden sonra yeniden takıma döndün. Bu süreç nasıl geçti? 
“Benim için karmaşık bir süreç oldu. Bu rağır bir sakatlık yaşamayı beklemiyor- 
. Zor bir yıl geçirdim. Ama ben her zaman kendime olan güvenimi yüksek tutmaya ve sakin kalmaya çalıştım. Çünkü buradaki ilk iki yılımda gerçekten iyi bir performans göstermiştim. Güzel bir gol ortalaması yakalamıştım. Sakatlığımdan sonra kaldığım yerden aynı şekilde devam edeceğimden, hatta daha iyisini yapabileceğimden hiç şüphem yoktu. Dediğim gibi zor bir sakatlık geçirdim ve benim için zor bir süreçti ama her zaman sakin kaldım. Çünkü benim eskisinden daha iyi bir şekilde dönebilecek gücüm her zaman vardır. Umarım bu yılı da en iyi şekilde bitirip, gollerimle takımıma katkıda bulunup şampiyon olma hedefini gerçekleştirebilirim.” 


UBenimtiçinYönemlifolanyiyilbir) 


Gol bölgelerinde yalnız kaldığını düşünüyor musun? Bu bölgedeki beklentilerin neler? 

“Herkesin farklı bir görüşü, farklı bir futbol stili var. Hocamızın anlatmaya çalıştığı sistemde ben kendimi iyi hissediyorum. 
Fenerbahçe gibi dünya çapında hatta Türkiye'nin en büyük kulübünün rakip ayırt etmeksizin kendi futbolunu oynaması gerekir. 
Benim için önemli olan iyi bir performans sergilemek. Bir forvet oyuncusu, yanında onu destekleyen başka bir oyuncu olduğu zaman kendini daha rahat hisseder. Benim için önemli olan sistem fark etmeksizin iyi bir performans sergileyip, Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak.” 


isenefsonu! 

Ligdeki takımların hepsi güçlü ekipler. 
Fenerbahçe'yi bu zorlu yarışta nerede görüyorsun? 

“Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ilk sırada. Çok iyi maçlar çıkarttık ve çok iyi futbol oynadığımız maçlar oldu. Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Fakat dört veya beş takım şampiyonluk için savaşıyor ve hepsi çok güçlü takımlar. Hepsinin şampiyon olmak için yeterli şartları var. Fenerbahçe'nin bu sene şampiyonluk şansı çok yüksek. Elimizden gelenin en iyisini yapıp sene sonu şampiyon olacağız.” 


Brezilya Milli Takımı'nda oynamayı düşünüyor musun? 

“Zor ve karmaşık bir yıl geçirdim. Daha önce Brezilya Milli Takımı'nda oynama hayali kuruyordum ama şu anda kafamda öyle bir düşünce yok. Türkiye'de çok iyi performans gösterdiğim zamanlar oldu ve o dönemlerde Türk Milli Takımı'nda oynama ihtimalim bile oldu. Bunun hayalini kurdum ama şu anda Brezilya Milli Takımı'nda oynama gibi bir hayalim yok. Dünya Kupasında favorim Brezilya'dır ve Brezilya'yı destekleyeceğim.” 


aGiulianoYsahatiçindekison)paslarıkve tekniğifileffarkiyaratanibirloyuncuy 

Uzun bir sakatlık döneminden sonra takıma geri dönmüşken bu sefer Giuliano sakatlandı. Asist anlamında onun yokluğu seni etkiledi mi? 

“Tabii ki çok üzücü bir durum oldu. Kimse böyle bir sakatlık beklemiyordu. Giuliano, buraya geldiği ilk günden beri bütün kalitesini gösterdi ve takım için çok önemli bir oyuncu. Tüm takım eksikliğini hissedecektir ama forvet oyuncuları eksikliğini biraz daha fazla hissedecektir. Saha içindeki son pasları ve tekniği ile fark yaratan bir oyuncu. Onunla oynadığımız zaman gol atma imkânımız daha fazla oluyor. Futbolda sakatlıklar var fakat takım onsuz da oynamayı öğrenmeli. 
En kısa zamanda sahalara dönmesi için bütün iyi dileklerimi iletiyorum. Umarım en kısa zamanda eskisinden daha iyi bir biçimde dönecektir.” 


Bundan sonraki hedefler neler? 

“Fenerbahçe'deki ilk hedefim gol kralı olmaktan ziyade şampiyonluk yaşamak. 
Burada üçüncü senem. Daha önceki senelerde kıl payı kaçırdığımız şampiyonluklar oldu. Önceliğimiz lig kupası ama Türkiye Kupası'nı da kazanmak çok önemli. Benim ve takımın ilk hedefi lig şampiyonluğu.” 


püocuklarımlajhirliktefvakit! 


Bir yabancı futbolcu olarak İstanbul'da hayat nasıl gidiyor? Boş zamanlarında genellikle ailen ile zaman geçiriyorsun... 

“Türkiye'de gerçekten çok mutluyum. 
Ailemle evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Boş zamanlarımızda dışarı çıkıyoruz, alışveriş merkezlerine gidiyoruz, güzel bir yerde yemek yiyoruz. Çocuklarımla birlikte vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. 
Yaşları gereği daha fazla yanlarında olmaya çalışıyorum. Evde hep birlikte olmayı daha çok seviyoruz.” 


Taraftara ne mesaj vermek istersin? 

“Taraftarın desteği bizim için çok önemli. 
Onlar 12. futbolcu. Bütün maçlarımızda stadı doldurup bizi desteklemelerini istiyorum. 
Önümüzde çok kritik maçlar var. Özellikle ikinci yarının ilk altı maçı çok önemli. Onlar da bizim gibi takımın bir parçası; bu yüzden stada gelip bizi desteklemeleri çok önemli. 
Sonuna kadar bizi destekleyip, arkamızda durmalarını istiyorum.” 


> Rıdvan BİRTEK 


Fenerbahçe 2-1 Göztepe 

Fenerbahçemiz ligin ikinci yarısına galibiyetle başladı. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Profesyonel Futbol Takımımız, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu'nda oynanan karşılaşmada Takımımızı galibiyete taşıyan goller 15. dakikada Fernandao ile 90-3. dakikada Milos Kosanovieten (KK) geldi. Konuk ekibin golünü ise 59. dakikada Andre Poko kaydetti. 


Süper Lig'de en son geçen sezon 17 
Mart'ta sakatlandığı Konyaspor maçında ilk 10'de oynayan Fernandao, uzun bir aranın ardından ilk 11”de forma giydi. Ligdeki son golünü de 10 Mart 2017'de Alanyaspor maçında kaydeden Brezilyalı golcü oyuncu, 317 
gün sonra gol hasretini sonlandırdı. Ayrıca Eljif Elmas Süper Lig'de ilk kez kadroda yer aldı. 


Josef de Souza: “Burada şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum” 

Fenerbahçemizin Brezilyalı orta sahası Josef de Souza, son dakikalarda gelen golün büyük bir mutluluk verdiğini belirtti. Bireysel hataları en aza indirmeleri gerektiğine vurgu yapan Souza, “Burada şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum” dedi. 

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Souza, “Yaklaşık olarak 1 hafta antrenman yapmadım sakatlığımdan dolayı. Bundan 
2 gün önce tekrar antrenman yapmaya 
başladım. Yüzde yüzümde olmayacağımı biliyordum bu akşam ama saha içinde yüzde yüzümü vermem gerektiğini de biliyordum. 
Bunu yapmaya gayret gösterdim. Maçın 


sonralarında bulduğumuz gol büyük mutluluk vericiydi. Maç sırasında gösterdiğimiz mücadelenin karşılığıydı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu kadar fazla hata yapmamalıyız. Bireysel bir hatadan gol yiyoruz sonra risk almak mecburiyetinde kalıyoruz. İşler bizim için istediğimiz gibi gitmeyebilirdi. Bireysel hatalarla gitmemiz gereken yoldan sapmamalıyız. Daha az hatayla daha sakin bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz” dedi. 


Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamayı istediğini belirten Souza sözlerini şu şekilde tamamladı: “Fenerbahçe'de 3. yılım. Fenerbahçe gibi bir takım şampiyonluktan bu kadar yıl uzak kalmamalı. Burada şampiyonluk yaşamayı çok istiyorum. Bana yapılan yatırımın ve taraftarların gösterdiği sevginin karşılığını vermek istiyorum. Umuyorum bu sezonu şampiyon tamamlayarak bu karşılığı vermeyi başarabilirim. Her oyuncuda bu istek olmalı ki ben takımda bu isteği görüyorum. Bu istekle beraber şampiyonluk mücadelesi içinde olup sezonu şampiyon tamamlayacağız.” 


Trabzonspor 1-1 Fenerbahçe 

Fenerbahçemiz, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 19. hafta müsabakasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaştı. Maç 1-1 eşitlikle tamamlanırken; golleri 84. dakikada Josef de Souza ile 58. dakikada Burak Yılmaz kaydetti. 


Alper Potuk: “ Kazanamadığımız için çok üzgünüz “ 

Trabzonspor maçında sert faullere maruz kalan oyuncumuz Alper Potuk, yapılan kasti fauller ve hakemin bu kasti ayağa basmalar sonucunda kart göstermemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti. 


Maçın ardından açıklamalarda bulunan Potuk, “Buraya yüzde yüz kazanmaya gelmiştik. Maçın başından yediğimiz gole kadar bunu rakibe yüzde yüz hissettirdik. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Golden sonra biraz düştük oyundan, düzenimiz dağıldı. 
Serseri ataklar yaptık. Beraberliği yakaladık. Üzgünüz, sonuçta buradan kazanarak gitmek istiyorduk” dedi. 


Karşılaşmanın ilk yarısında Pereira ve Kucka'nın sert faullerine maruz kalan Alper Potuk, “Benimde anlamadığım şekilde maça başlar başlamaz, her topu aldığımda arkadan direkt kasti olarak tekmeler yedim. 
Bunu kabul etmek mümkün değil. Mücadelenin içinde basabilirsin, topla alakalı olma- dan basmalar hiç kabul edilecek şeyler değil. 
Maçın hakemi görmemiş olabilir. Biraz dikkat edilmesi gerekir. Burada da izliyoruz. 
Rakibin sağ beki her aldığım pozisyonda arkadan direkt kasti hamleleri vardı” diye konuştu. 


Bu ay daha farklı bir yazı yazmak üzereydim. Hatta yazımın konusunu da bulmuştum. Ama son anda fikrimi değiştirerek daha farklı bir yazı yazmaya karar verdim. 


Deplasmanda oynadığımız 


adayıyız. 


Giresunspor maçından sonra Hocamız 


Aykut Kocaman'ın açıklamalarıyla 


yazımın konusunu değiştirdim. 


Hocamızın söylediklerinin tümüne katılıyorum. Sezon başından beri değil, bu üzerimizdeki yapı 2-3 sezondur bizim 


yolumuzu kasti şekilde kesiyor. 


Trabzonspor maçında Alper'e yapılan müdahaleler sonucunda kırmızı kart çıkmamasına inanamadım. Direk 


şekilde götürür. 


Taraftarımız şampiyonluk yolunda medyanın algı manipülasyonlarına izin vermemeli. Hocasına ve takımına sezonun son maç kadar sahip çıkmalı. 


sakatlamaya yönelik yapılan hareketlere 


devam kararı veren bu organizasyonun hakemleri artık sorgulanmalı. Kendilerine çeki düzen vermeliler. Bizler sadece adalet istiyoruz. Kendimize ayrıcalık 


değil, ADALET istiyoruz. 


Böyle ortamda yarışırken Hocamıza 


Antalya Fenerbahçe Evi nin 
Yapım Çalışması Başladı 


ama 
19.07.2017 


me 
30.05.2018 


Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında hayata geçirilen Fenerbahçe Evleri'ne bir yeni halka Antalya'da ekleniyor. Antalya Fenerbahçe Evi'nin yapım işlemleri başladı. 


Fenerbahçe Spor Kulübü'nün dev projesi Hedef 1 Milyon Üye kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında yapılması planlanan Fenerbahçe Evleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 


Temeli Başkanımız Aziz Yıldırım'ın katılımıyla atılan ve inşaasına devam edilen Edirne 


başarılar diliyorum. 


vE AM NE RADA AM ği 


Fenerbahçe evinin ardından Antalya'da satın alınan 107 bin metrekarelik arsada hizmet verecek Antalya Fenerbahçe Evi- ni'nin yapım işlemleri başladı. 
İlk etapta 15 dönüm üzerine inşa edilecek sosyal tesiste restaurant, yüzme havuzu, 


fitness salonu, futbol halı sahası, 


basketbol sahası,tenis kortu, çocuk oyun alanı ve otopark bulunacak. 

30 mayısta tamamlanması 
planlanan 1. etap çalışmalarının ardından 2. etap çalışmalarına geçilecek ve tesis daha da büyütülecek. 


KOCAMAN destek vermeliyiz. 
Stadımızı her maç doldurup, takımımızın yanında olmalıyız. Fenerbahçe taraftarı olarak neleri aştık. Elbet bunları da aşacağız. 


Biraz da sahaya gelirsek ben takımımıza ve daha önemlisi hocamıza güveniyorum. Sakatlık ve bilerek cezalı duruma düşürülen futbolcularımıza rağmen bence şampiyonluğun en kuvvetli 


Şubat ayı lig için çok önemli. 
Medipol Başakşehir ve Beşiktaş deplasmanlarından alacağımız güzel sonuçlar bizi mayıs ayına daha emin bir 


Diğer branşlarımızda gerek Avrupa gerekse de liglerimizde mücadelemiz sürüyor. Euroleague'de Çeyrek Finale çıkan Kadın Basketbol Takımımıza Final Four yolunda tüm kalbimle 


2 
KUGAMANIN 


Alican Kaynar'dan 201 3 Dünya Kupası'nda Bronz Madalya 


Miami'de düzenlenen Dünya Yelken Kupası madalya yarışları sona erdi. 


Türk yelkenciliği adına önemli bir başarıya daha imza attı. 

Öte yandan madalya yarışlarına kalma başarısı gösteren bir diğer sporcumuz Çağla Dönertaş da yarışları 10.lukla tamamladı. 


Fenerbahçe Doğuş Yelken'in 
Milli Sporcusu Alican Kaynar, kazandığı bronz madalya ile 


atilabartin©fenerbahcegazetesi.com 


Sezonun ikinci yarısı tüm hızı ile başladı. 
Farklı liglerde top koşturan bütün takımların tek hedefi var o da şampiyonluk. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın gerekli yerlere yapılması planlanan transferler türlü nedenlerle gerçekleşmedi. Takımda en büyük sorun sakatlıklar. Büyük umutlarla sezon başı transfer edilen oyuncuların önemli bölümü istenmeyen nedenlerden dolayı talihsizlikler yaşıyor. Aykut Kocaman oyuncularını her mevkii de kullanmak istiyor. Gerçekten bu sihirbazlıktan başka bir şey değil. 


Yine de her şeye rağmen takımda bir sinerji var. Fernandao elinden gelenin üzerinde takıma katkı sağlamak için mücadele ediyor ve gol yollarını oldukça zorluyor. Önümüzde zorlu deplasman maçlarımız var burada puan hesaplarımız tutarsa hedeflere ulaşmamız işten bile değil. 


Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol takımımız Euroleague'de aldığı yenilgilere rağmen Final Four yolunda emin adımlarla devam etmektedir. 


Yeni Forma Göğüs Sponsoru 


Acıbadem Sağlık Grubu Oldu 


Kulübümüz ile Acıbadem Sağlık Grubu arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı. 2017-2018 sezonunda şampiyonluk hedefini sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımımız, formasının üzerinde Acıbadem ismini taşıyacak. 

İşbirliğinin duyurulması amacıyla Başkanımız Aziz Yıldırım ve Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar birer açıklama yayınladı. 


Başkanımız Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada; Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu sponsorluk ile ilgili uzun süren görüşmeler yaptığını ve neticede değer itibariyle bugü- ne kadar yapılmış en iyi anlaşmalardan biri olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'de görev bilincinin en üst düzeyde olduğunu, asıl olanın gönüllülük olmakla birlikte görev verildiğinde hiçbir Fenerbahçelinin görevden kaçmayacağını bu bağlamda değerlendirildiğinde Mehmet Ali Aydınlar'ın göreve davet edildiğinde kendisinin de bu görevden kaçmayarak Fenerbahçe'ye önemli bir görevi ifa ettiğine dikkat çekti. 

Fenerbahçe'de yerine getirilmesi lazım gelen bir görev olduğunda söz konusu görevi hiç düşünmeden yerine getirmenin her Fenerbahçeli'nin ortak bilinci olduğunu belirten Acıbadem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar da duygularını ve görüşlerini şu açıklamayla dile getirdi: 

“Acıbadem Sağlık Grubu ile ülkemizin en büyük camiası Fenerbahçe Spor Kulübü 


arasında bu sezon devre arasından itibaren başlamak üzere uzun yıllar sürmesini umduğumuz bir sponsorluk anlaşması imzaladık. Bugünden itibaren Fenerbahçe Futbol Takımı'nın göğüs sponsoru Acıbadem Sağlık Grubu olacak. 

Hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe, sadece takımların, sporcuların, teknik adamların şampiyonluklar için mücadele ettiği bir kulüp değildir. Aynı zamanda birlik beraberlik içinde ortak amaçlar için hareket eden büyük bir camiadır. Ortak sevdamız olan Fenerbahçemizi maddi anlamda güçlendirmek, rakipleri ile mücadelede güçlü olmasını sağlamak maddi imkanı olan her Fenerbahçelinin görevidir. Kulüplerin ekonomik sorunlar ile boğuştuğu bu ortamda bir Fenerbahçeli olarak kulübümüze maddi destek sağlamayı bir görev olarak telakki etmekteyim. 


Ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçemiz, çok fazla değeri bir araya getiren farklı bir yapıdır. Fenerbahçe hepimizin şampiyonluklardan, kupalar- dan fazla bu değerler için sevdiği tutkuyla bağlandığı bir olgudur. Rahmetli İslam Çupi üstadımızın kaleme aldığı gibi “Fenerbahçe'nin adı konulamayan büyüklüğü” bu değerlerden gelir. 

Bu değerler içinde en çok önem verdiklerimizin başında da “görev bilinci” gelir. 

Fenerbahçemiz söz konusu olduğunda, bu renklere gönül vermiş, diğerleri arasından sarı-lacivertli renkleri seçmiş herkesin çok iyi bildiği ve yaşamlarına yansıttığı özel bir 


Kadın Basketbol Takımımızın 


Euroleague'de mücadele ettiği gruptan çeyrek finale yükseldi. Çeyrek Finalde Sopron takımıyla karşılaşacak olan Potanın Kraliçelerine başarılar diliyorum. 


Yazımın sonunda Başkanımız Aziz Yıldırım'ın hayallerinden biri olan Fenerbahçe Evleri projesi Antalya ile birlikte hayata geçiyor. Mayıs ayında ilk etabının bitirilmesi planlanan bu projede taraftarlarımız birçok aktiviteyi kendi tesislerimizde yapabilecekler. 


Antalya Fenerbahçe Evi'nde Yüzme havuzu ve spor sahalarının yanı sıra taraftarlarımız Fenerbahçe maçlarını da Fenerbahçe Evi'nde keyifle izleyebilecekler. 


Antalya'nın yanı sıra Kayseri'de ve Edirne'de de yakın zamanda Fenerbahçe 


Evleri taraftarımızın hizmetine sunulacak. 


Şubat ayında bütün takımlarımıza başarılar diliyorum... 


İ 
| 
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durum yaşanır. Fenerbahçe bir görev verirse bu hiç tereddüt etmeden, düşünmeden yerine getirilir. Çünkü, hepimiz şunu gayet net biliriz. Bu renklere, bu armaya, bu formaya destek, her şeyden önce gelir. Sarı Lacivertli renkler çağırdığında bekletilmez. 

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olduğum ilk günden itibaren Fenerbahçe'ye her anlamda koşulsuz destek olmak konusundaki kararlılığımın bir parçası olarak, sponsorluk konusu gündeme geldiği anda şu sözü söyledik: “Fenerbahçe formasında yer almak, şahsımın temsil ettiği kurumumuzun tüm paydaşlarının göğsünü kabartır, gurur, onur verir.” 

Sonuçta bu sponsorluk konusunda sorulacak “Neden ve Nasıl?” sorularının yanıtı tek bir kelimedir: O tek kelime Fenerbahçemiz'dir. 


GÖZ 5 VAKFI 


1984 ten günümüze... 


Femto-Lasık 


(Bıçaksız lasik) 


Bıçaksız laser tedavisinde son teknoloji; 


Wavelightrefraktif suit ile gözlüklerinizden güvenli bir şekilde kurtulabilirsiniz... 


/, Bayrampaşa İdealtepe Yıldırım (Bursa) Göz Hastanesi Göz Merkezi Göz Merkezi 
0212 4677500 0216 4172021 0224 3649100 
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EenerhahçefsporğKulühüğKomiteleri uğGalıştayılGerçekleştirdi 


Başkanımız Aziz Yıldırım, Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Doğan, Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan ve Hedef 1 Milyon Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek'in katılımlarıyla kulüp ve temsilci üyelerimizle yapılan görülmeler sonrasında kurulan Fenerbahçe Spor Kulübü Komiteleri 1. Çalıştayı, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. 


Kulübümüzün geleceğine yönelik proje ve hizmetler üretme konusunda gönüllü olan kulüp üyelerimiz ve temsilci üyelerimizin yoğun bir katılım gösterdiği Komite 1. Çalıştayı, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın hep bir ağızdan söylenmesiyle başladı. 


Açılış konuşmasını Asbaşkanımız Şekip Mosturoğlu yaptı. Mosturoğlu, “Hoş geldiniz. Burası Fenerbahçelilerin evidir. 
İyi ki varsınız. Bu komite çalışmaları çok daha derin ve ciddi düşünülüp tasarlanmış yaklaşık bir yıldır da üzerinde çalışıyoruz. 
Uzun bir çalışma döneminden kaynaklı bir eser bizim için. 2017'nin son 3 ayında üyelerimizle yaptığımız toplantılarda bu fikri açıkladığımızda şunu gördük; herkes çok heyecanlı. Herkes Fenerbahçe'nin sosyal ve günlük hayattaki aktivitelerinde görev almak istiyor ve Fenerbahçe'yi sadece spor kulübü olarak görmüyorlar. Her birinin ciddi bir birikimi var ve bunu gönüllü olarak kulübümüzle paylaşmak istiyorlar. Biz de böyle bir heyecanı ertelemek istemedik. Burada komitelerimiz tanıtılacak ve çalışma esasları hakkında bilgiler verilecek. Komitelerin devamlılığı sizlerin sahip çıkmasıyla olacak. Bu 


NZD ği YA A 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bir yönetim değil, kulüp projesidir. Özellikle Türkiye'de ilk defa bu çalışma yapılıyor. 
Öncü olduğumuz için de mutluyuz” dedi. 

Şekip Mosturoğlu'nun ardından kürsüye gelen Hedef 1 Milyon Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek ise uzun ve ciddi bir çalışma sürecinin ardından oluşturulan komitelerin fikir alışverişleri sonrasında kurulduğunu ifade etti. 


Başkanımız Aziz Yıldırım: “Bizlere düşen ne görev varsa yapmaya hazırız” 


Ardından söz alan Başkanımız Aziz Yıldırım komite çalıştayı, 3 Temmuz ve Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili konulara değindi. Başkanımız Aziz Yıldırım, “Belki uzun yıllar önce başlatmamız gereken bir olayı bugün başlatmış bulunuyoruz. Bundan dolayı hepinizin verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bugün heyecanla başlayan bu konu, heyecanla devam eder. Önce belki istekli başlanan konu belli bir noktadan sonra sıkıcı olmaya başlar ama sonra yine ilk heyecanı duymaya başlarız. Bu komitelerde, bazen yönetimlerin göremediği olaylarda onlara yol gösterme şeklinde çalışmalar yapılmasını arzu ederim. Bundan dolayı bu komitelerde görev alacak arkadaşların bütün sorumlulukları kendilerine ait olacaktır. Tamamen sizlerin yapacağı çalışmaya göre yönetimler yol haritasını çıkaracaktır. Bundan dolayı sizlere büyük bir görev düşüyor. Bizlere düşen ne görev varsa yapmaya hazırız. Bu komiteler ileride- ki yönetimlere de yol gösterecektir. Katılımınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. 
Buradaki insanlar 3 Temmuz tarihini yaşamışlardır. Bunu iyi idrak etmek lazım. Sizler; Bağdat Caddesi'nde, Anıtkabir'de, Metris'te, Silivri'de bir görev, Fenerbahçe'ye bir hizmet kabul ederek bizlere sahip çıktınız. 
Bizler ömür boyunca bunları unutma gibi bir lüksü olamaz. Bizler her zaman bunları hatırlayacağız. Sizler o dönemlerde sahip çıkmasaydınız belki bizler yapılan baskıların karşısında susacak ve konuşmayacaktık. Belki kaderimize boyun eğecektik. Ama sizlerin sayesinde ben ve arkadaşlarım Silivri'de dimdik durduk. O duruşla beraber Türkiye'de halkın sivil toplum örgütü olarak nasıl hareket etmesi gerektiğini Türkiye'ye ve dünyaya gösterdiniz. Kadınların 50 bin kişi- nin statta olması, o kadar yakınının da dışarıda kalması Fenerbahçe'ye sahip çıkılmasını 


bütün dünya görmüştür. Bunlardan dolayı sizlere müteşekkiriz. Daha çok şeyler söylenebilir. Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun hareket etme mecburiyetimiz var. Eğitimde de öyle. Fenerbahçe Üniversitesi”ndeki ilk kuruluş amacımız da Atatürk ilkelerine göre eğitim vermek. Vakıf üniversitesi olan bu üniversitemizi kar amaçlı kurmuyoruz. 
Atatürkçü gençleri yetiştirmek ve gelecekte bu ülkenin idaresine katkısını sağlayacak bir eğitim programıyla çalışmalar yapacağız. Bu 


üniversiteye de katkılarınız olabilir. Çünkü biz daha önce üniversite kurmadık. Sayın Vefa Bey'in başkanlığında yapılan bu çalışmalarda arzu edenler her türlü görevi almak için gelebilir ve görev alabilirler. Hepinize teşekkür ediyorum. Emeği geçen Sayın Şekip beye ve Ece hanıma ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki hepimiz Fenerbahçeliyiz” diye konuştu. 


Üyelerimizin bir araya gelerek, sahip oldukları tecrübe ve birikimleri ile kulübümüze farklı branşlarda katkı sağlayacak gönüllülük esasına dayalı çalışmaların yapılacağı komite çalıştayında amaç; öncelikle taraftarlık ruhu adına, tüm paydaşlarla iletişim içinde tamamlayıcı ve destekleyici bir rol oynamak; yüklenen sosyal sorumluluk ile Kulübün ekonomik gelişimine etik kurallar çerçevesinde sürekli katkı sağlarken, üyelerin de yaşam kalitesinin artması için sürdürülebilir projeler olarak anlatıldı. 


Komite 1. Çalıştayı'nda Şekip Mosturoğlu, Ece Köprek Başkanımız Aziz Yıldırırm'ın ardından sırasıyla; Gönül Çaylı, Nevin Altınbaş, Prof. Dr. Günseli Malkoç, Orhan Fıratlı, Ceylan Adanalı ve Kaya Enişte söz aldı ve komite çalışmaları hakkında bilgiler verdiler. 
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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 16. hafta maçında İspanya temsilcisi Baskonia Vitoria Gasteiz takımını konuk etti. Takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı 79-74 kazandı. 

Türk Sinema ve Tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından, Hababam Sınıfı'nın Mahmut Hocası büyük usta Münir Özkul unutulmadı. Büyük ustanın resimleri maç önünde skorboarda yansıtıldı. Aynı zamanda 47 yaşında hayatını kaybeden Fransız basketbolunun önemli isimlerinden ve Limoges'un başkanı Frederic Forte için saygı duruşunda bulunuldu. 

Müsabakayı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Asbaşkanlarımızdan Ozan Balaban ve Ömer Temelli ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden Barış Aydil de izledi. 

Fenerbahçe Doğuş (79): Guduric 18, Wanamaker 16, Thompson 12, Vesely 9, Melli 9, Nunnally 5, Sloukas 4, 
A.Muhammed 3, Sinan 3 


EenerbahçelDoğuş|s9 SakaryatBüyükşehirjBasketholk79 


Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14. 
hafta maçında Sakarya Büyükşehir Basketbol'u konuk etti. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Doğuş 89-75 kazandı. 

Müsabakayı Başkanımız Aziz Yıldırım ile Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Asbaşkanlarımızdan Ozan Balaban da izledi. 


Walencia)Basket67/ EenerbahçelDoğuş|s0 


Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 17. hafta maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket takımına konuk oldu. 
Ekibimiz, 15-0'lık seri ile başladığı maçı 67-80 kazandı. Takımımız bu sonuçla 11. 
galibiyetine imza attı. 

Pabellon Fuente De San Luis'de oynanan mücadeleye Ekibimiz; Ali Muhammed, Marko Guduric, Luigi Datome, Nicolo Melli 


ve Jason Thompson beşiyle başladı. Nikola Kalinic, James Nunnally ve Jan Vesely ise 


sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almadılar. 


Fenerbahçe Doğuş (80): Guduric 15, Datome 14, Thompson 13, Sloukas 11, Ahmet 10, Ali Muhammed 6, Melli 6, 


Melih5 
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Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 15. hafta maçında İstanbul BBSK takımına konuk oldu. Ekibimiz, Cebeci Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısını 36-45 önde bitirdiği karşılaşmada rakibini 70-83 mağlup ederek ligin ilk devresini lider bitirdi. 

Fenerbahçe Doğuş (83): Melli 12, Melih 11, Thompson 9, Wanamaker 8, Sloukas 8, Guduric 7, Ahmet 6, Datome 5, Egehan 5, A.Muhammed 5, Barış 4, Sinan 3. 


Doğuşl67/ 
62 

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Turkish Airlines Euroleague 
18. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos Superfoods takımını konuk etti. Thompson 14 sayıyla en skorer oyuncumuz olurken, Vesely 12, Sloukas da 11 sayıyla çift haneli rakamlara ulaştı. 
Konuk takımda Singleton 14, Calathes 13 
sayıyla oynadı. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakayı Başkanımız Aziz Yıldırım, eski yöneticilerimizden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Nihat Özdemir, Asbaşkanlarımızdan Önder Fırat, Ozan Balaban ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Selim Kosif ile futbolcularımız da izledi. 


Efesj34) 
Doğuşla9 
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 2017-2018 sezonu 19. maçında Anadolu Efes'e konuk oldu. Takımımız, Sinan Erdem Salonu'nda oynanan mücadeleden 89-84 galip ayrıldı. 


EenerbahcejDoğuş|86 iLassal82 
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, 


Turkish Airlines EuroLeague 20. hafta maçında Barcelona Lassa'yı konuk etti. 
İspanyol ekibini 86-82'yle geçen Takımımız, üst üste 5.galibiyetine imza attı. Ekibimizde Wanamaker 24 sayıyla maçın skoreri olurken, Melli 23, Vesely de 12 sayıyla çift hanele rakamlara ulaşan oyuncularımız oldu. 

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta taraftarlarımız tribünleri doldururken, karşılaşmayı Başkanımız Aziz Yıldırım, Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Mahmut Uslu ile Asbaşkanlarımızdan Ozan Balaban da izledi. 

Fenerbahçe Doğuş (86): Wanamaker 24, Melli 23, Vesely 12, Melih 7, Guduric 7, 
Sloukas 6, Thompson 5, Datome 2 
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Obradovic, çok yakın bir zamanda ülkemizde hepimize muhteşem bir ilki yaşatmıştı... İlk defa bir Türk basketbol takımı Avrupa Şampiyonu oldu. Obradovic için ise bu bir ilk değildi. Fenerbahçe Basketbol Takımı koçu Zeljko Obradovic, kariyerinde elde ettiği toplam 8 Euroleague şampiyonluğunun ardından 9.sunu bizlerle paylaştı ve Euroleague tarihinin en fazla şampiyon olan antrenörü unvanını korudu. 
Bugün, Avrupa ve Dünya basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi antrenörleri arasında gösteriliyor. Yıllar öncesine dönecek olursak Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız 2012-2013 sezonu başlarken özellikle Avrupa'da başarı hedefiyle büyük yatırımlar yaptı. Ama Euroleague'de oynadığı 24 maçtan 17'sini kaybetti, hiçbir iz bırakmadan turnuvaya veda etti. Türkiye Ligi'nde de play-off ilk turundan ileriye gidememek, 2013-2014 sezonuna 'en iyi antrenörle başlamaya sebep oldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi de benzersiz bir başarı listesine sahip Zeljko Obradovic'i göreve getirdi. 2013 yılında Fenerbahçemizin başına geçen Obradovic'in başarıları burada da devam etti. Türk basketbolu için büyük katkılar sağlayan koç, takımımıza 
2013 yılında Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 
2014 yılında Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunu kazandırdı, 2015 yılında Eurole- 


ague'te Final 4'lüsüne takımını taşıdı. 2016 
yılında Türkiye Kupasını kazanan isim takımını yine Euroleague'te Final 4 “lüsüne taşırken final maçında 2. liği getirdi. 
Aynı yıl takımını sezon şampiyonu yaptı. 
Geçtiğimiz sezon da lig şampiyonu olan Fenerbahçemizi Avrupa basketbol şampiyonu olan ilk Türk takımı yaptı. 
Takımımızın zaferlerindeki en önemli mimarların başında hiç kuşkusuz Zeljko Obradovic geliyor... Sırp coach kariyerinde 
9. Euroleague Kupası'nı kaldırırken sadece basketbolda değil, spor tarihinde ulaşılması çok Zor olan bir başarıya imzasını attı. Henüz 31 yaşındayken Partizan'da antrenörlüğe başlayan Obradovic 2 kez 
de Saporta'da mutlu sona ulaştı ve 26 
yıllık kariyerinde 11 Avrupa Kupası zaferi yaşadı... Obra'nın 9 kez kazandığı Euroleague'de Sırp hocanın ardından en çok mutlu sona ulaşan isim #'er kezle Pedro Ferrandiz, Aleksandr Gomelski, Bozidar Maljkovic ve Ettore Messina oldu. Obradovicin müthiş kariyerinin yanına basketbolda değil futbolda da yaklaşabilen yok. 
Yeşil sahalarda “en büyük” olarak anılan isimler bile Sırp antrenörün karşısında silik kalıyor. Bir Manchester United ve futbol efsanesi olan Sir Alex Ferguson bile 7 kez Avrupa'da kupa kaldırdı. İskoç antrenör, Şampiyonlar Ligi'nde sadece 2 kez zafer yaşadı. Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti, Arrigo Sacchi, Pep Guardiola, Jose Mourinho ve Louis Van Gaal gibi isimlerin başarıları da Zeljko Obradovic'in kariyerinin yanında çok sönük duruyor... 


Başkanımız Çiziz Vileirmn (Edremit ce eşiti <argakleştirli 


Başkanımız Aziz Yıldırım, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın yerine vekalet eden Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'i makamlarında ziyaret etti. 

Başkanımız Aziz Yıldırım'a ziyarette; Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Engin Dumanlı, Hedef 
1 Milyon Üye Proje Yöneticisi Miraç Çam, 
Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz ve Edremit Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Çetin ile dernek üyeleri eşlik etti. 

Günün ilk ziyaretini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın yerine vekalet eden Burha- 


niye Kaymakamı Hüseyin Öner'e gerçekleştiren Başkanımız Aziz Yıldırım'ın bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öner, “Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önemli bir kulübünün başkanını ve Türkiye'nin önemli bir iş adamı olan sizi burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Buraya gelişiniz ve yapacağınız yatırımlarla sporun gelişimine olan katkı çok önemli. Size bir kez daha teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün buraya yapacağı yatırım çok önemli” şeklinde kısa bir konuşma gerçekleştirdi. 

Daha sonra Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı ziyaret eden Başkanımız Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet; ilçe ve ilçedeki sportif çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

İl yöneticileri ile bir süre sohbet eden Başkanımız Aziz Yıldırım, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın yerine vekalet eden Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'e imzalı Fenerbahçe forması hediye ederken; Kamil Saka ile Hüseyin Öner de yöresel hediyeler takdim ettiler. 

Kulübümüze kazandırılması planlanan araziyi de beraberindeki heyetle birlikte gezen Başkanımız Aziz Yıldırım, ardından ziyaretlerini noktaladı. 


Obra'nın en büyük fark yaratan özelliklerinden birisi de eşi benzeri olmayan kazanma hırsı... Toplamda 9 kez kazandığı Euroleague kupasını yeniden kaldırmak için inanılmaz bir enerji harcayan 57 yaşındaki antrenör, 4 yıldır görev yaptığı Fenerbahçe'de unutulmaz efsaneler arasına girdi. 
Geçtiğimiz sezon başında sözleşmesini 3 yı/ daha uzatan Obradovic'in kupa sayısını da daha artıracağına kesin gözüyle bakılıyor... 

Obradovic oyuncularından sonuna kadar mücadele etmelerini bekleyen, çok disiplinli, sert ve talimatlarına tamamen uyulmasını isteyen bir antrenör. Ama kendi ismini büyütenin oyuncular olduğunu söyleyecek kadar da alçakgönüllü: 


“Her antrenörün şahsi fikirleri ve uygulamaları vardır. Benim şansım her zaman büyük takımlarda ve mükemmel oyuncularla, fikirlerimi sahada uygulayabilecek oyuncularla çalışmak oldu. Orta sınıf ekiplerle buralara asla gelemezdim.” 
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OL -Treat* WASTE-Treat" 


© Yüksek kalite ve sürdürülebilir ürünler. 


© Fralarında doktora dereceleri bulunan yerli ve yabancı mühendislerden oluşan uzman bir ekiple, ileri teknoloji Ar-Ge laboratuvarları. 


© Tüm dunyadakıpartnerlerimiz ıçın üstün teknik özellikli, düşük maliyetli kimyasal şartlandırma programları. 


© 400'ün üzerinde çevre dostu ve müşteriye ozel tasarlanan ürünler. 
© Kalitemizi belgeleyen ISO sertifikaları. 
© Yüksek servis kalitesi & problem çözümü. 


© 1995'den beri... 


> N GREEN Chemicals, Kocaeli Sanayi Odası tarafından tüm Marmara Bölgesi”nde 2015 yılının “En Başarılı Kimya Firması” Seçildi! 
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WWW.green-chemicals.com 


> 0 (262) 781 8000 


ww İ 


A 


İDE ENERILM 


BLMA 75-76 Fenerbahçe 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar Euroleague B Grubu 10.hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi BLMA ile karşı karşıya geldi. Takımımız, Palais des Sports de Lattes'de oynanan ve normal süresi 71-71 eşitlikle tamamlanan maçı 75-76 kazandı. 

Adana ASKİ 64-77 Fenerbahçe 

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13.haftasında Atatürk Spor Salonu'nda Adana ASKİ ile karşılaşan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, mücadeleden 77-64 galip ayrıldı. 

Takımımız, Adana Aski karşısında mücadeleye Pelin Bilgiç, Ayşe Cora, Aerial Powers, Kia Vaughn ve Anastasiya Verameyenka beşiyle başladı. 

Fenerbahçe 80-77 UMMC Ekaterinburg 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar Euroleague B Grubu 11.hafta maçında Rus ekibi UMMC Ekaterinburg'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçı takımımız 80-77 kazandı. Fenerbahçemiz bu sonuçla Ekaterinburg'u üst üste üçüncü kez mağlup etti. Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimiz galibiyetin ardından teknik heyet ve oyuncuları kutladı. Oyuncularımız daha sonra bu önemli maçta kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarımızla fotoğraf çektirdiler. 

Takımımızda Kelsey Plum 24, Verameyenka 21, Powers 19 sayıyla oynadılar. 
Ekaterinburg'da ise Griner 26 sayıyla maçın skoreri oldu. 

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Başkanımız Aziz Yıldırım ile birlikte Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Mahmut Uslu, Asbaşkanlarımızdan Önder Fırat ve Yönetim Kurulu Üyelerimizden Cenk Başak da izledi. 

OGM Ormanspor 54-57 Fenerbahçe 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, 


di an —ş——. 


Feklerhahçe Ball 
Basketbol Takımımız 


Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ikinci yarısına galibiyetle başladı. 

Ligin 14. haftasında OGM Ormanspor'la M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda karşılaşan Potanın Kraliçeleri, rakibini 54-57 mağlup etti ve 13. galibiyetine imza attı. 

Takımımız maça; Pelin Bilgiç, Aerial Powers, Ana Dabovic, Tuğçe Canıtez ve Kia Vaughn beşiyle başladı. 

Perfumerias Avenida 65-64 Fenerbahçe 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar Euroleague B Grubu 12. hafta mücadelesinde İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida ile karşılaştı. Fenerbahçemiz, Pabellön Municipal'de oynanan müsabakayı 65-64 kaybetti. 
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Fenerbahçemizde Ana Dabovic, kaydetti- 
8i 24 sayıyla maçın skoreri olurken; Anastasiya Verameyenka ise 19 sayı kaydetti. 

Fenerbahçe 73-78 Mersin BŞB 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. 
hafta maçında Mersin Büyükşehir Belediye'yi konuk etti. Rakibine 73-78 skorla yenilen Ekibimiz, ligdeki 2. mağlubiyetini aldı. 

Yeni transferimiz Giorgia Sottana sarı lacivertli formayla ilk maçına çıktı. İtalyan oyun kurucu 23 sayıyla, karşılaşmanın skoreri oldu. 

Fenerbahçe 65-76 Yakın Doğu Üniversitesi 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Kadınlar Euroleague B Grubu 13. hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk etti. Rakibine 65-76 yenilen ekibimiz, grubundaki 4. mağlubiyetini aldı. 

Takımımızda Anastasiya Verameyenka 
19 sayıyla maçın skoreri oldu. Aerial Powers 
16, Ana Dabovic de 11 sayıyla çift hanelerde sayı üretti 

Metro Enerji Salonu'nda oynanan maçı Başkanımız Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Cenk Başak, Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü Zeljko Obradovic, Genel Menajeri Maurizio Gherardini, oyuncular Ali Muhammed ve Luigi Datome de izledi. 

Bornova Beckerspor 55-102 Fenerbahçe 

Bilyoner.com KBSL 16.hafta müsabakasında İzmir ekibi Bornova Beckerspor ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, mücadeleden 102-55 galip ayrıldı. 

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, Bornova Beckerspor karşısında maça Ayşe Cora, Kelsey Plum, Pelin Bilgiç, Kia Vaughn ve Tuğçe Canıtez beşiyle başladı. 


Röp: Emre Polat 
Foto: Ahmet Hopyar 


2013 yılından beri genç takımlarımızda 
forma giyen Gül, 71 kere de Milli formayı giymiştir. 

Fenerbahçe Gazetesi olarak Şevval Gül ile yaptığımız özel röportajı sizlerle paylaşıyoruz: 


Kısaca kendini taraftarlarımıza anlatır mısın? 

“Ben Şevval Gül 2001 doğumluyum. Boyum 1.93.Doğa Koleji'nde okuyorum. 2013 
senesinde Fenerbahçe'ye geldim. yaklaşık 8 
yıldır basketbol oynuyorum. Basketbola ilk Ankara'da başladım.” 


Basketbol hikayen nasıl başladı? Bugünlere nasıl geldin? 

“Dediğim gibi basketbola ilk olarak Ankara'da başladım. Abim de oynuyordu o zamanlar ben de onun sayesinde basketbol ile tanıştım. Ankara'da Eryaman Basketbol Spor Okulunda yaklaşık 3 sene kadar oynadıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldum.” 


Fenerbahçe'de farklı yaş gruplarında forma giyme imkanı buldun. Kısaca Fenerbahçe kariyerini anlatır mısın? 

“Geldiğim seneden beri küçük A-B ,yıldız, genç ve gelişim takımlarında bulundum. 
Hepsinde bazı şampiyonluklar yaşadık. Bunlar takım arkadaşlarım ve benim için paha biçilemez duygulardı. Şuanda da genç ve gelişim takımında oynuyorum.” 


Oynadığın pozisyon hakkında bilgi verir misin? 

“Dört numara pozisyonunda oynuyorum. Dört numaranın pota altında aldığı ribaundlar ve tamamladığı atışlar genellikle maçlarda çok önemli oluyor.” 


Kendini basketbolcu gözüyle değerlendirdiğinde sence artıların ve eksilerin neler? 

“Bence fundamentalımı biraz daha geliştirmeli ve biraz daha yüzdeli şut atmalıyım. 
Bu konuların daha fazla üzerine gidip 3 
numara gibi yüzü dönük oynamalıyım. Artılarım ise aynı pozisyonda olduklarıma göre biraz daha hızlı oluşum olabilir.” 

Günümüzde basketbolcular kendilerine ek kuvvet olsun diye çeşitli sporlarla uğraşıyorlar. Sen de kendini geliştirmek için baş- 


Sevval Gül: 
"Fenerbahçe'de kalıcı 


olmak istiyorum" 


Genç Kadın Basketbol Takımımızın başarılı oyuncularından 


olan Şevval Gül, Fenerbahçe'de kalıcı olmak istediğini söyledi. 


ka bir spor dalıyla ilgileniyor musun? 

“Ek bir spor değil ama genelde antrenmanlar dışında özel antrenman almaya çalışıyorum. Top veya kuwet fark etmiyor.” 


Kimleri kendine örnek alıyorsun? 
“Brenna Stewart'ı örnek alıyorum.” 


Maçlara nasıl hazırlanırsın? Boş vakitlerinde neler yaparsın? 


“Maçlardan önce genellikle müzik dinlerim. Bunun konsantrasyonumu topladığına inanıyorum. Boş zamanlarımda ise kitap okumayı seviyorum.” 


Genç bir basketbolcu olarak gelecekteki hedeflerinden bahseder misin? 

“Gelecekte Fenerbahçe ve Milli takımda kalıcı oyunculardan biri olmak istiyorum.” 
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Beşiktaş 0-3 Fenerbahçe 

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, ligde ikinci yarıya galibiyetle başladı. 

Efeler Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş'ın konuğu olan Takımımız, baştan sona üstün oynadığı mücadelede rakibini; 19-25, 13-25 ve 14-25'lik setler sonucu 3-0 mağlup etti. 

Metin Toy kaydettiği 18 sayıyla maçın en skoreri olurken, Alen Sket de 12 sayıyla galibiyette önemli bir rol oynadı. 

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan maça Takımımız; Selçuk Keskin, Guillaume Çuesgue, Metin Toy, Ferhat Akdeniz, Jurij Gladyr, Alen Sket altısı ve libero Ahmet Karataş'la başladı. 


Fenerbahçe 2-3 Galatasaray 

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi 13. hafta kapanış maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Takımımız, setlerini; 22-25, 25-19, 22-25, 25-21, 19-21 geride tamamladığı maçı 2-3 kaybetti. 

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ekibimiz; Metin Toy, Alen Sket, Ferhat Akdeniz, Jurij Gladyr, Selçuk Keskin, Guillaume Ouesgue altısı ve libero Burak Hazırol ile başladı. 


ÇE 


GCucine Lube Givitanova 3-1 Fenerbahçe Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. 
hafta müsabakasında İtalyan ekibi Cucine Lube Civitanova ile karşılaştı. Takımımız; setlerini 25-22, 25-11, 21-25, 25-12 geride 

tamamladığı maçı 3-1 kaybetti. 

Eurosuloe Forum'da oynanan mücadeleye Takımımız; Metin Toy, Selçuk Keskin, Alen Sket, Jurij Gladyr, Guillaume Çuesgue, Resul Tekeli altısı ve libero Ahmet Karataş ile başladı. 


Istanbul BBSK 0-3 Fenerbahçe 

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi'nin 14. haftasında İstanbul BB-SK'nın konuğu oldu. Setlerini; 17-25, 24-26, 20-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Takımımız, ligdeki 9. galibiyetine imza attı. 

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanan maça Takımımız; Selçuk Keskin, Metin Toy, Guillaume Ouesgue, Jurij Gladyr, Alen Sket, Resul Tekeli altısı ve libero Burak Hazırol ile başladı. 


Fenerhahçe 3-0 Maliye Piyango 

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi'nin 15. haftasında Maliye Piyango'yu konuk etti. Takımımız, Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliğinde oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. 

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, mücadeleye Resul Tekeli, Alen Sket, Jurij, Ouesgue, Metin Toy, Selçuk Keskin altısı ve libero Ahmet Karataş ile başladı. 


Halkbank 3-0 Fenerbahçe Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımız, Efeler Ligi 16. hafta müsabakasında Halkbank ile karşılaştı. Takımımız, Başkent Spor Salonu'nda oynanan müsabakadan 3-0 mağlup ayrıldı. 
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Bursa 2 
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 12. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni konuk etti. Sarı Melekler 2-0 geriye düştüğü 


maçı 3-2 kazandı ve haftayı 2 puanla kapattı. 


Mücadelenin setleri; 20-25, 23-25, 25-13, 25- 
13 ve 15-9 tamamlandı. 


Eenerhahçel2 lgorjGorgonzolafNovarafğ) 


Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta müsabakasında İtalya'nın Igor Gorgonzola Novara takımını ağırladı. Takımımız karşılamadan 26-24, 25-19, 22-25, 19-25, 6-15 setler sonunda 3-2 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 33 sayıyla oyuncumuz Rahimova oldu. 

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakayı Yönetim Kurulu Üyelerimizden Selim Kosif de izledi. 


Halkhankf3) 


a 
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Halkbank ile Ankara'da karşılaştı. 
Başkent Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 25-19, 25-18, 17-25, 25-18 sonuçlandı ve Ekibimiz karşılaşmadan 3-1 mağlup ay- 


rıldı. 
3 
BeylikdüzüğVoleyboll0) 


Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı konuk etti. Metro Enerji Salonu'n- 


“rerce 
Esme ni 


da oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Sarı Melekler, galibiyet sayısını 12'ye çıkardı. 
Mücadelenin setleri; 25-23, 25-21, 25-20 sonuçlandı. 

Karşılaşmayı Başkanımız Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyelerimizden Selim Kosif de izledi. 


2 
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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 15. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ın konuğu oldu. Sarı Melekler karşılaşmadan 25-19, 21-25, 25-20, 23-25 ve 13-15 setler sonunda 3-2 galip ayrıldı. 

Akatlar Spor Salonu'nda oynanan maça Ekibimiz; Nootsara Tomkom, Eda Erdem Dündar, Natalia Zilio Pereira, Damla Çakıroğlu, Bahar Toksoy Guidetti, Polina Rahimova ve libero Melis ile başladı. 


2 
ilmocojVolley; 8 
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, 

CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya takımı Imoco Volley Conegliano'yu konuk etti. Takımımız, setlerini; 25-21, 27-25, 15-25, 17-25, 10-15 geride tamamladığı mücadeleyi 3-2 kaybetti. 


Eenerhahcej0)| 
Galatasaray43) 


Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımız, Vestel Venüs Sultanlar Ligi 16. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etti. Takımımız, setlerini 23-25, 20-25, 19-25 geride tamamladığı maçı 3-0 kaybetti. 

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oyna- 


nan maça Takımımız; Bahar Toksoy Guidetti, Natalia Pereira, Nootsara Tomkom, Eda Erdem Dündar, Polina Rahimova, Damla Çakıroğlu altısı ve libero Melis Yılmaz”la başladı. 
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Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım'ın vizyonu doğrultusunda 2016 yılında kurulan ve her geçen gün faaliyetlerini artıran Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün 13-17 yaş aralığındaki genç katılımcıları, 6 Ocak 
2018 Cumartesi günü Yedikule Hayvan 
Barınağı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Aralarında Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı Okan Yelkovan ve Yürütme Kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyaretçiler Saat 9.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünden hareketle barınağa doğru yola çıktı. 
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, FATİH BELEDİYESİ 
YEDİKULE HAYVAN BARINAĞI 


Yedikule Hayvan Barınağı yöneticisi Meral Olcay, ziyaretçilere barınak ve barınakta yaşayan hayvanlar hakkında bilgi vererek yaklaşık 3000 hayvanın barınakta yaşadığını söyledi. Ayrıca Olcay, gönüllü ve bakım malzemesi desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. 


Bilgilendirmenin ardından genç katılımcılar barınakta yaşayan hayvanlarla kendilerine ayrılmış özel alanlarda ilgilendi. Ziyaretçiler barınakta yaşayan hayvanların çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması adına barınağa bakım ve yiyecek malzemeleri bağışladı. 
Ziyaretçiler etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını belirterek FBÇGK ekibine teşekkürlerini ilettiler. 


BahçeşehirjKolejifKış|Karnavalına Katıldık! 


Bahçeşehir Koleji'nin 23 Aralık 2017 
Cumartesi günü Bahçeşehir Kampüsü'nde gerçekleştirdiği Kış Karnavalı 2017 etkinliginde yer aldık. Etkinliğe katılan çocuklar ve gençler Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü katılımcılığı hakkında bilgilendirildi. Kurulan stantı ziyaret eden çocuk ve gençlere Fenerbahçeli ve Ay-yıldızlı bayrakların yanı sıra sürpriz hediyeler sunuldu. Etkinlikte Jonglör Show, Mutfak Akademi, Sihirbaz Gösterisi, Robotic ve Minecraft gibi çeşitli atölyeler de yapıldı. 


(EBGGKYAnkarafşubemizjEngelli) Etti 
Ankara Şubemiz yılbaşı etkinlikleri çer- 


çevesinde İlk İzim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli çocukları ziya- 


ret etti. Merkezdeki 03-60 yaş aralığındaki engelli öğrencilerle yeni yıl dolayısıyla bir araya gelen Ankara Şube yetkilileri, öğrencilere futbol topları, şapkalar, Fenerbahçeli ve Ay yıldızlı bayraklar hediye etti. Ziyaret dolayısı ile duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler teşekkürlerini iletti. 


m ÖZELİNSANLAR e 5) YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA bi DERNEĞİ 


Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün Ankara Şubesindeki etkinlikleri ile 
ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için: 0(312) 467 
19 07 (Fenerbahçe Ankara Şube/Haluk) 


İMaçlünülçakjSeremonileri 


Fenerbahçe'ye gönül vermiş küçük taraftarlarımızı maç önü seremonisinde sporcularımızla buluşturmaya devam ediyoruz. 

o Fenerbahçe Doğuş Basketbol 


Takımımızın, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 
12. hafta mücadelesinde Muratbey Uşak ve 14. hafta mücadelesinde konuk ettiği Sakarya Büyükşehir Basketbol takımlarını konuk ettiği maç öncelerinde, 

o Kadın Basketbol Takımımızın, Metro Enerji Salonu'nda Kadınlar Euroleague B Grubu 11. hafta mücadelesinde Rus ekibi UMMC Ekaterinburg ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta mücadelesinde Abdullah Gül Üniversitesi takımlarını konuk ettiği maç öncelerinde, 

U Erkek Voleybol takımımızın, Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki Efeler Ligi 13. hafta mücadelesinde Galatasaray HDİ Sigorta ile oynadığı maç öncesinde, 

katılımcılarımız maç önü seremonilerinde yer aldı. FBÇGK sosyal medya adreslerinde yapılan duyuru ile belirlenen 6-12 yaş aralığındaki katılımcılar seremoniye katılarak ömür boyu hatıra olacak bir deneyim yaşıyorlar. 


05İYenikYılalüzelKidZaniajGiriş Bileti) HediyelitEotoğraişYarışması| Düzenlenili! 


Sosyal medya üzerinden KidZania giriş bileti hediyeli bir fotoğraf yarışması düzenlendi. Yeni yıla özel olarak yapılan yarışma- da çocuklar ve gençlerden sosyal medyadan yapılan duyuru ile “Fenerbahçe”, “Yeni Yıl” ve “Aile” temalarıyla ilgili #3kelimelfoto etiketi ile fotoğraf paylaşmaları istendi. Fotoğrafı en çok beğeni alan 10 kişi, 4-14 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için onlarca mesleği deneme imkanı sunan KidZania'dan 
1 çocuk ve 1 veli için geçerli giriş davetiyesi 
kazandı. 


DenizlişdeniGelentEngellilGençlerle ButbolkkakımımızınYAntrenmanını! 


25 Aralık 2017 Pazartesi günü Fenerbahçe Denizli Şubemizin desteği ile Denizli'de bulunan Özel İnsanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyesi 10 kişilik engelli çocuk ve gencimiz ile birlikte futbol takımımızı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret ettik. Takımımızın antrenmanı öncesinde tesislerimize giden engelli misafirlerimiz futbolcularımızla bir araya geldi. FPBÇGK ekibi, ziyaretçilere Fenerbahçeli ve ay yıldızlı bayraklar hediye etti. Futbolcular ve teknik heyetimizle tanışma fırsatı yakalayan ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektirdiler. Eğlenceli geçen ziyarette gençler, takımımızın antrenmanını da izlediler. Antrenman gezisinin ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni geçen ziyaretçiler stadımızı gezerek burada da fotoğraf çektirdiler. 


HalimepHatunYAnaokuluyndan! 
FE enerhahçelçocukivelGençlikiKulühüyne 


Katılımcılarımızdan gelen kitap, oyuncak vb. materyalleri tüm Türkiye'deki ihtiyaç sahibi okullara ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu okullardan biri olan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki Halime Hatun Anaokulu'ndan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'ne bir teşekkür mesajı geldi: 

“Ulaştırdığınız her bir şey için teşekkürler. Çocuklarımız ve aileleri çok mutlu oldular. Fenerbahçe'nin başarılarının devamını diliyoruz.” 


İÇ HATLAR e«* 


Ye 
MIRACLE 


ISTANBUL ASIA 


HOTEL&SPA 


İş dünyasını konforla buluşturan Miracle İstanbul Asia Hotel&Spa, Sabina Gökçen Havalimanı'na 3 dakika mesafede. 
(216) 5100404 sales©miracleistanbulasia.com 


Antalya Fenerbahçeliler Derneğimiz, Futbol Takımımızın kamp yaptığı Belek'teki otelde; Hedef 1 Milyon Üye Projesi kapsamında gece düzenledi. 

Yoğun katılımın olduğu geceye Başkanımız Aziz Yıldırım, Başkanvekilimiz Mithat Yenigün, Genel Sekreter ve Basın Sözcümüz Mahmut Uslu, Asbaşkanlarımızdan Nihat Özbağı, Önder Fırat, teknik heyet ve oyuncularımız, dernek yönetici ve üyelerimiz ile çok sayıda taraftarımız katıldı. 

Gecede ilk olarak konuşan Dernek Başkanı Alican Demirci, derneğin yapmayı planladığı projeleri anlattı. 

Daha sonra yöneticilerimizle birlikte küsrüye gelen Başkanımız Aziz Yıldırım, konuşmasında 3 Temmuz, Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Evi ve ile ilgili konulara değindi. Her şampiyonluğun kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Başkanımız, Antalya içinse ayrı parantez açtı. Başkanımız Aziz Yıldırım'ın gecede yaptığı konuşması ise şöyle: 

“Her branşımızın şampiyonluğu bizim için değerlidir” 

“Fenerbahçe bir Spor Kulübüdür ve spor kulübü içinde 9 branş bulunmaktadır. Bu branşların hepsinde de yaş kategorileri vardır ve toplamda 40'dan fazla takım mevcut. 
Futbol takımının şampiyonluğu kadar, basketbol, voleybol, masa tenisi, kürek, yüzme, boks, yelken...Bütün branşlardaki şampiyonluğu da en az futbol takımının şampiyonluğu kadar değerli buluyoruz. Fenerbahçe'nin spor kulübü olduğunu da her konuşmamız- da, her yerde söylüyoruz. Her şampiyonluk bizim için değerlidir. 

“Antalya Fenerbahçe evine başlandı” 

Burada yapılan Fenerbahçe evine 108 
dönümlük arazide başlandı. Şu ana kadar kulüp olarak hiçbir katkıda bulunmadan, Alican bey ve buranın müteahhitliğini yapan Ahmet Rıfat beye teşekkür ediyorum. 
Buranın maliyetinin yarı bedelini kendileri karşılıyorlar ve kendileri yapıyorlar. Onun için müteahitimiz, Fenerbahçe'nin kongre üyesi değerli kardeşimiz Ahmet Rıfat beye de huzurlarınızda teşekkür etmeyi borç bilirim. 


“Fenerbahçe Üniversitesi kar amaçlı değil, eğitim amaçlı bir üniversite olacak” 

Fenerbahçe Üniversitesi yapılıyor. Yerleşkeleri kiralandı ve buraların iç bölümdeki çalışmalar yapılıyor. Eylül ayında 5 fakülte açılacak. İleriki yıllarda fakültelerin arttırımı 


ile 1200 talebe ile başlayacak olan üniversite, gelecek yıllarda vakıf üniversitesi olarak; bu ülkeye değerli insanlar yetiştirecektir. 
Burada kar amaçlı değil, eğitim amaçlı bir üniversite olacaktır. Bizden sonra gelecek insanlarda inşallah bunları devam ettirirler. 


“Fenerbahçe ile başlanan bu ülkedeki Cumhuriyetin ayakta 


var olma sesleri, 3 Temmuz'dur” 
Antalya her zaman bize destek oldu. 2011 
yılında şampiyon olup, metrislere giderken; devre arasında yine Antalya'dan geçtik. 
3 Temmuz döneminde şahsıma, benimle 
beraber Metris'te bulunan arkadaşlarıma yapmış olduğunuz destekleri, Fenerbahçe kongre üyeleri, Fenerbahçe taraftarlarının direnişi ve dik duruşu belki de Türkiye'de demokrasinin yeniden yaşamasına yol açmıştır. Bunu iyi bilelim. Herkes de iyi bilsin. 
Çünkü Fenerbahçe direnişi olmasaydı, 
Fenerbahçe'nin bu direnişinden sonra 15 
Temmuz'da yaşanan olaylarda halkın, hepinizin, hepimizin duruşu ve sokaklara çıkışı belki olmayacaktı. Fenerbahçe ile başlanan bu ülkedeki Cumhuriyetin ayakta var olma sesleri, 3 Temmuz'dur. Bu iyi bilinmeli, iyi değerlendirmelidir. 5-6 sene geçti, belki bazı şeyler unutuldu ama bizler unutmadık, unutmayacağız. 


“Yargıtay kararından sonra maddi hesaplaşma muhakkak 


yapılacaktır” 

Yargıtay kararından sonra, ne olacağını bizde bilmiyoruz; bekliyoruz. İnşallah olumlu sonuç çıktığı andan itibaren, bize bu kumpasları kuranlardan; zaten şu anda mahkemelerde hesaplaşma yapılmakta o zaman da maddi hesaplaşma muhakkak yapılacaktır ve yapılmalıdır. 

“Antalya'da her zaman destek gördüm” 

Alican bey çok yatırım yapmak istiyor ama burada yapılacak tesislerin yanında takım geldiğinde çalışacağı büyük saha ve otelin yapılması da bizim için uygun olur. İnşallah bunu hayata geçiririz. Şahsım olarak Antalya'da her zaman destek gördüm. Bu desteklerden dolayı sizlere teşekkür ediyo- 


rum. Ben Diyarbakır'ın Ergani kazasında doğan bir öğretmen çocuğuyum. Nerelere geldiğimi, yaşamın diğer bölümlerinde ailemin bütün fertlerine Fenerbahçe başkanlığını belki de 20 seneden fazla yapmış bir insan olarak onlara bir onur ve şeref bırakacağım için de, bundan mutluluk duyarım. Teşekkür ediyorum. Üniversite ile ilgili hadisede yapacağınız en ufak maddi yardım dahi, bu üniversitenin duvarında olacaktır. Saygılar, iyi eğlenceler.” 


Daha sonra sahneye futbol takımımız geldi. Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ile oyuncularımız Volkan Demirel ve Mathieu Valbuena da birer konuşma yaptı. 

Konuşmasında öncelikle salondaki atmosfere dikkat çeken Aykut Kocaman, “Fenerbahçe'nin en büyük gücü taraftarıdır” dedi ve ekledi: 

“Bu güce başta Başkan olmak üzere hepimizin çok büyük ihtiyacı var. Bu salondaki ateş çok büyük gözüküyor. Şahsım adına söz veriyorum. Şampiyonluk için her yerde son ana kadar savaşacağız.” 

Kaptan Volkan da, “Her zaman her yerde bu desteğini bekliyoruz” derken, Fransız futbolcu Valbuena ise, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. 

Organizasyona katılanlar teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirme şansı yakaladı. Gecede 1907 Okul 1907 Pota ve Fenerbahçe Üniversitesi'ne bağış yapanlara plaket takdim edildi. 

Başkanımız Aziz Yıldırım yeni üye olanlara da forma verdi. Etkinliğe katılanlar şarkıcı Arzu Tural ve orkestrası eşliğinde keyifli dakikalar geçirdi. 
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Futbolda çalım atarak rakip eksiltebilen ender yetenekler için, “tribünlerin çok kullandıkları bir “benzetme vardır: “ Şu yeteneğe bir ““bakın..Adam nerede ise telefon Kulübesi kadar yerde bile üç rakibini 


© “çalımlayıp gidebiliyor !..” 
ği 


Bu benzetmeyi rahmetli İslam Çupi, bizim Hakan Tecimer için “Bir insanın 


Sö © inden topla geçebilecek birisi varsa o da > “Hakan'dır”diye yazmıştı zamanında.. 


Gerçekten de günümüzde benzerine 


iz 


yn 8 ..4 


Son iki yılda aldığı kötü neticeler nedeniyle taraftarın güvenini kaybeden Başkan Tahsin Kaya yönetimi, 1988 sezonu için çok güçlü bir kadro kurma çabasına girişmişti. Öncelikle Türkiye Kupası sahibi Sakaryaspor'un 4 yıldızı Oğuz, Aykut,Turhan ve Serdar, Trabzonspor'dan K.Şenol Ustaömer, Samsunspor'dan Orhan, Bursa'dan Taygun ile Çaykur Rizespor'dan da Hakan Tecimer transfer edilmişti. 
Ancak asıl Türkiye'yi ayağa kaldıran olay, Alman milli takımının ünlü kalecisi Tony Schumacher'in Fenerbahçe'ye getirilmesi olmuştu.. 
Nitekim 1988-89 sezonunu 103 gollü rekor skorla kapatan Fenerbahçe, Tudor Veselinoviç ile 13. Kez Türkiye 


Telefon kulübesi içinde bile üç kişiyi çalımlayabilecek yetenekti.. 


hakan TECİMER 


YAPAN KİLANMAMANENMZE 


— 


1995 -96 sezonunda Adanaspor'a 
kiralık gönderilen Hakan Tecimer, © daha sonraki yıllarda Çaykur Rizespor * ve Kuşadasıspor maceralarından sonra” futbolu bırakıp, uzun süre Fenerbahçe 


Ligi şampiyonluğunu kazanıyordu... altyapı takımlarında görev yaptı. Genç” 


milli takımlarda da teknik direktör olarak çalışan Hakan Tecimer; (4, 

Ümit ve Amatör) milli takımlarda da 13“ pe kez Ay-yıldızlı formayı giymişti.. 


w— pek rastlanmayan ender bir yetenekti # Hakan Tecimer..Her iki ayağını da aynı beceriyle kullanabilen, yumuşak “bilekleri ile rakiplerinin arasından Süratle sıyrılarak asist yapabilen, gol > atabilen bir futbolcuydu.. 


6 Ocak 1967 Rize doğumlu olan 
Hakan Tecimer'in, futbola adım attığı Çaykur Rizespor'dan sonraki ilk takımı Fenerbahçe idi. Hücum futbolunu seven Veselinoviç'in forvet hattının her iki kanadında, zaman zaman da ileriye dönük orta sahada görev verdiği Hakan, forma giydiği 29 lig maçında sayısız asistlerinin yanı sıra 5 gole de imza atmıştı. Özellikle de uzun zamandır yenemedikleri Beşiktaş'a, 2-Vlik maçta attığı galibiyet golü uzun zaman gündemde kalmıştı.. 


Fenerbahçe'de görev yaptığı 6 yıllık süreçte; Schumacher, Oğuz, Aykut, Rıdvan, Turhan, Serdar, K.Şenol, 


E İsmail, B.Şenol, Erdi, Vokri, Tanju, E4 Engin İpekoğlu, Taygun, Müjdat, Wi Nezihi, Hasan Vezir, Vishnevski, g> Nurettin Yıldız, Semih Yuvakuran, 
5 Hasan Özdemir, Mecnur, Sercan 


Görgülü, Nuri, İlker ve Novak gibi 

futbolcularla birlikte 117 kez forma giydiği Türkiye Süper liginde 27 gol atmıştı. 
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Röportaj : Atila BARTIN 

Futbola Antalya'da başlayıp, Fenerbahçe Altyapısında U-14, U-15, U-16 ve U17 takımlarında forma giydikten sonra şu an 
U-19 takımımızda oynayan, genç futbolcumuz Doğukan Aydemir ile yaptığımız özel röportajı sizlerle paylaşıyoruz. 

Futbola nerede ve nasıl başladın? 

“Antalya'da doğdum ve büyüdüm. 
Büyüdüğüm mahallede herkes futbola çok meraklıydı. Mahalle takımında futbola başladım. İlk olarak Antalya Özerspor'da oynarken Bursa da 


gerçekleşen Türkiye Şampiyonası'nda Fenerbahçeli hocalarım beni izlemişler ve beğenmişler. Onların isteği ile 

14 yaşında Fenerbahçe'ye geldim. 
Fenerbahçe'ye gelmek benim için rüya gibi aklımın ucundan hiç geçmiyordu. 
Burada olmaktan çok mutluyum.” 

Hangi mevkii de oynuyorsun? 
Maçlara kendini nasıl motive ediyorsun? 

“Orta saha oyuncusuyum. Orta saha da kendimi daha iyi hissediyorum. Bunu da Hasan hocama borçluyum. Çünkü daha önceki senelerde kanat da oynuyordum. 
Hasan hocam beni orta sahada oynatmaya başladı, böylece daha verimli olduğumu düşünüyorum. Motivasyon olarak maçlara sezon sonunu düşünerek uzun vadede odaklanıyorum. Bunun dışında, önümüzdeki maçlara göre de kendimi hazırlıyorum.” 

Fenerbahçe'ye geldiğin andan itibaren hangi hocalarla çalıştın? 

“Ilk önce Tolga hoca ile U-14'de başladım. U-15,U-16 ve U-17'de Mustafa Ertem hocamla çalıştım. Sezon başından itibaren de U-19'da oynuyorum ve Hasan Özdemir hocamla ile çalışıyorum.” 

Bu arada tahsil hayatın devam ediyor mu? 

“Şuan 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi?nde 11. Sınıf öğrencisi olarak öğrenimimi sürdürüyorum. Ailem Antalya'da yaşıyor ben tesislerde kalıyorum.” 

Yerli veya yabancı olarak örnek aldığın futbolcular var mı? 

“Küçüklüğümde Tuncay Şanlı?yı çok beğeniyordum. Eski maçlarını bile hala izlerim. Aynı şekilde Emre Belözoğlu da benim için idol diyebilirim. Yabancı futbolcular arasında çok beğendiklerim var ama içlerinde kendime idol olarak gördüğüm bir futbolcu yok.” 

Hocalarınla ilgili düşüncelerin nedir? 

“Şu anda en son Hasan hoca ile çalıştığımız için gerçeğin daha da farkındayız. Çünkü o A takımında futbol oynamış biri olarak farklı pencereden bakıyor. Hasan hoca olsun, Sinan hoca olsun bizi Türk futboluna kazandırma çabasındalar. Hasan hocanın futbol bilgisi ve hayat tecrübesi bizim için çok önemli. Bize kazandırdıkları çok önemli.” 

Takım içindeki arkadaşlık nasıl? 
“U-14'den beri aynı takımda 


oynadığım arkadaşlarımın yanı sıra yeni katılan arkadaşlarımız da var. İyi bir uyum içindeyiz. Büyümeye başladıkça rekabet de artıyor. Ama bu tatlı bir rekabet ve bu bizim daha da iyi olmamızı sağlıyor.” 


Hayatında hep futbol mu oldu? 
Başka spor dalları ile ilgilendin mi? 

“Ortaokuldayken yüzme yarışlarına katılırdım iyi bir yüzücüyüm diyebilirim.” 

Seyretmekten zevk aldığın spor dalları hangisi? 

“Basketbolu izlemeyi çok seviyorum. 
Özellikle NBA çok heyecan verici oluyor. Kendi renklerimin takımı olan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın da tüm maçlarını zevkle seyrediyorum.” 

U-19 takımı da aynı A takımı gibi derbi maçları oynuyor. Derbilere kendinizi farklı hazırlıyor musunuz ? 

“Derbi maçların havası çok farklı oluyor. O maçlarda altyapı olsun A takımı olsun yaş fark etmiyor. Saha da kendini daha farklı hissediyorsun. 
Mesela Galatasaray maçı yaklaşmadan 3-4 hafta önce o maçı düşünmeye başlıyoruz. Bu maçlara diğer maçlara göre daha fazla yoğunlaşıyoruz.” 

Geleceğe yönelik hedeflerin neler? 

“Öncelikli hedefim Fenerbahçe A takımına katkı da bulunup hizmet etmek. 
Türk futboluna iyi bir futbolcu olarak katılmak istiyorum.” 

Maçlardan unutamadığın bir anın var mı? 

“Bursa deplasmanında 3-3 biten maçı hiç unutmuyorum. Tribünler de olaylar çıkmıştı ve biz çok korkmuştuk. 
Hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştım.” 


Fenerbahçe Taraftarı için neler söylersin? 

“Türkiye'nin en büyük taraftarı bence Fenerbahçe taraftarı. Bizim içeride ya da deplasman da oynadığımız maçlarda taraftarımızı bizi izleyip destek vermesi en büyük motive kaynağımız.” 

Futbol sence bir yaşam tarzı mı? 

“Tabii ki futbol benim için çok önemli. Ama bunun dışında okulum ve sosyal hayatımda önemli. Öyle olduğu zaman hepsinde daha başarılı olduğumu hissediyorum. İnşallah bu sezon kendi kategorimizde şampiyon olacağımıza inanıyorum.” 


te 


Fenerbahçe Koleji'nde 
2017-18 Eğitim ve Öğretim 
Yılı 1. Dönem Karne Töreni, Başkanımız Aziz Yıldırım'ın da katılımıyla okulun konferans salonunda gerçekleştirildi. 


Sunuculuklarını öğrencilerin yaptığı törene Başkanımız Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Okul Müdürü Adnan Ersan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. 


Tören Fenerbahçe Koleji Anaokulu-İlkokul-Ortaokul 
Müdürü Ayşe Aykut'un konuşmasıyla başladı. Okulun etkin katılım sağladığı projeler, geziler, yarışmalar, deneyler ve etkinliklerden bahseden Ayşe Aykut, “Çağdaş kadromuzla, başarma azmiyle dolu Fenerbahçeliler olarak eğitim kurumlarımızdaki tüm çabamız, Ata'mızın hedef gösterdiği çizgide Türk Toplumuna yüksek donanımlı, aydın ve iyi insanlar yetiştirmektir. Kurumumuzda öğrencilerimizin kişisel kapasitelerini en iyi şekilde kullanmayı öğrenmesini amaçlıyoruz. 
Özgürlüğe önem veriyoruz. 
Demokratik bir toplumda yaşamın gereklerini yerine getiren bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizi sadece notla değerlendirmiyoruz, hayatta karşılaştıkları sorunları çözebilen iyi insan olarak yetişmelerine yardımcı oluyoruz” dedi. 


Velilere de seslenen Ayşe 
Aykut, “Kurumumuza güvenerek bizlerle çocuklarınızı buluşturduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çocukların sadece bilgi edinmelerini değil, onların bilgileri kavrayıp anlamalarına yardımcı oluyoruz” dedi. Ayşe Aykut, geçtiğimiz yıl içinde yitirdiğimiz Fenerbahçe 


Koleji Anaokul-İlkokul-Ortaokul eski Müdürü Nihan Uçak'ı da saygı, sevgi ve rahmetle anarak, merhum Nihan Uçak adına bir proje geliştirecekleri- ni de sözlerine ekledi. 


1.sınıf öğrencilerinin Jimnastik, modern dans, perküsyon ve koro gösterileri ile devam eden tören, Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 1.sınıf öğrencilerine sahnede ilk karnelerini vermesi ile son buldu. 

Öte yandan Başkanımız 
Aziz Yıldırım, okul öğrencisi Mehmetcan Hacılar isimli öğrenciyle özel olarak ilgilendi ve kendisine karnesini verdi. 


Sanat, spor ve iş dünyası- nın ünlü isimleri, bu kez özel bir yardım kampanyası için buluştu. Selda Topal ve Züleyha Özgül'ün öncülüğünde; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İşitme implantı takılan çocukların, işitme eğitimlerine bir yıllık fon sağlanma amacıyla “Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz” kampanyası başlattı. 

Deniz Çakır, Deniz Akkaya, Eda-Metin Özülkü, Erhan Yazıcıoğlu, Fırat Tanış, Wilma Elles, Nilgün Belgün, Naz Elmas, Selvi - Bülent Serttaş, Hande-Erdinç Acar, Gülnur 
Güneş, Zeynep Kartal, Sevinç Erbulak, Arzu Kunt, Hande Pekcan, Zeynep Toker, Gülbin Simitçioğlu, Yıldırım Mayruk, Levon Kordonciyan, Emine 
Ün, Tolga Karakaş, Ayşe Azizoğlu, Gurur Aydoğan, Ogün Kaptanoğlu, Saruhan Hünel, 
Nilay Cafer, Ebru Erbaş, 
Mert Kılıç, Aslıhan Güner, 
Deha Bilimlier ve Hazan 
Salman gibi çok sayıda isim katıldı. 


Eutbolculardanbüyuk 


Kampanyaya maddi olarak futbol dünyasından Mehmet-Selda Topal, Robin-Bushra Van Persie, Ahmet Çalık ve Nuri-Tuba Şahin'in yanı sıra Özgül Holding Yönetim Kuru- 


lu Başkanı Ömer Faruk Özgül, Züleyha Özgül, Zeynep Kartal, Kutman Madencilik - Fazlı Kutmangil, Hande-Erdinç 
Acar, Gökçe Sürmeli, Öznur 
Yakın ve Murat Özyeğin en büyük destekçiler olarak plakete layık görüldü. 


İstanbul Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı himayelerinde Levent'teki Buctha isimli mekanda gerçekleştirilen gecede burs sağlanan çocuklar, akademisyenler, bağışçılar ve kampanyaya destek veren sanatçılar buluştu. Deniz Akkaya'nın sunuculuk yaptığı gecede İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut 
Ak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmet Ataş birer konuşma yaparak, başta kampanyayı başlatan Selda- 
Topal ve Züleyha Özgül'e ve tüm bağışçılara teşekkür etti. 
Ardından bağışçılara ve geceye destek veren sanatçılara teşekkür plaketi verildi. 

Gecenin sürpriz bağışı ise 
Ömer Faruk Özgül'den geldi. 
Özgül, İşitme engelli çocuk eğitim merkezi'ne desteğinin yanı sıra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil servisindeki sedyeleri yenilenmesi için önemli bir bağış yaptı. 
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Türkiye genelinde faaliyet gösteren Futbol-Basketbol-Voleybol Spor Okullarının katılımı 
ile gerçekleşen toplam 80 spor okulundan 1200 
öğrencinin yer aldığı 2018 sömestr kampı sona erdi. 

Spor Okullarımız yaptığı açıklama ile birtakım teşekkürlerde bulundu: “ Kendimizi evimizde hissettiren Antalya Kemer Limak Limra Resort Hotel çalışanlarına, değerli altyapı ve spor okulu antrenörlerimize,her türlü sağlık sorunumuzda yanımızda olan Dereağzı sağlık birimimize, hiçbir kampımızda bizleri yalnız bırakmayan UNİFEB'e, spor okulları idari ekibine, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübüne ve FB TV'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.” 


Dalyan kulüp ve Euluşün 


Fenerbahçe kongre üyelerinden oluşan ve çeşitli kademelerde görev yapan Fenerbahçe dostları eşleri ve çocukları ile Fenerbahçe Dalyan Kulüp'te düzenlenen bir yemekte bir araya geldiler. 

Fenerbahçe Spor Kulübü 
Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ın da katıldığı geceye Efsane futbol- 


cumuz Cemil Turhan, ünlü sanatçılarımız Ersen, Cem Arslan ve Milli Halterci Halil Mutlu da katıldılar. 


Sohbet anlamında geçen yemekte Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, kulübümüze yeni üye olan kongre üyelerine mazbatalarını verdi. 


Yöneticimiz Metin Doğan Taraftar Gruplarıyla Bir Araya Geldi 


Yönetim Kurulu Üyelerimizden Metin Doğan, kendi ev sahipliğinde taraftar grupları bir araya gelerek, değerlendirme ve istişare toplantısı yaptı. Tüm tribün gruplarının yer aldığı toplantıda, takıma tam destek verilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. 

Fenerbahçe tribünlerinde yer alan taraftar grupları Yöneticimiz Metin Doğan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Organizasyon Fenerbahçe Gönüllüleri 


Derneği'nde gerçekleştirildi. 
Fikirlerini paylaşan taraftarlar, futbol başta olmak üzere tüm branşlarda başarılar için her koşulda destek vermeye devam edeceklerini söylediler. 
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Ertan Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı 


Kulübümüzün 30769 numaralı üyesi ve Fenerbahçe Televizyonu çalışanlarından Berna Yılmaz'ın ağabeyi Ertan Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. 


Cerrahpaşa'daki Kasap İlyas Camii'ndeki törene Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan, Kadıköy Şubesi Başkanı İlyas Bulcay, FB TV 


Genel Müdürü İhsan Topaloğlu, Fenerbahçe Televizyonu ve kulüp çalışanları ile merhumun Ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. 

Merhum Ertan Yılmaz, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Merhuma Fenerbahçe Gazetesi olarak bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. 


Mesut Koygun'u Kaybettik... 


Fenerbahçe Televizyonu 
Teknik Müdürü Mesut Koygun geçirdiği trafik kazası sonrası bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 


Mesut Koygun için Karamürsel Merkez Çarşı Ca- 


mii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene merhum Mesut Koygun'un ailesinin yanı sıra; Genel Koordinatörümüz 
Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Televizyonu Genel Müdürü 
İhsan Topaloğlu, Fenerbahçe 
Spor Kulübü Medya Grubu çalışanları, kulüp personeli, merhumun yakınları ve sevenleri katıldı. 


Merhum Mesut Koygun, 
Karamürsel Merkez Çarşı Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Mezarlıgı'na defnedildi. 


Merhum Mesut Koygun'a 
Fenerbahçe Gazetesi olarak bir kez daha Allah'tan rahmet, başta Koygun Ailesi olmak üzere merhumun tüm yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
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Gazeteci-Yazar Ebru Köksaldı'nın vefat eden ağabeyi Ahmet Sertaç Köksaldı son yolculuğuna uğurlandı. 

Ahmet Sertaç Köksaldı için Ataşehir Mimar Sinan Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Merhumun cenaze törenine Başkanımız Aziz Yıldırım ve yöneticilerimizin yanı sıra camiamızdan birçok ismiyle 


# 


Kulübümüzün Profesyonel 
Futbol Takımı İdari İşler Sorumlusu, 23318 sicil numaralı üyesi Baturalp Soydaş'ın babası Adnan Hasan Soydaş son yolculuğuna uğurlandı. 
Karacaahmet Şehitlik Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Merhum Adnan Hasan Soydaş'ın ailesinin yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyemiz Barış Aydil, Profesyonel Futbol Takımımızın İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Kadıköy Şube 


Ahmet Sertaç Köksaldı Son Yolculuğuna Uğurlandı 


Adnan Hasan Soydaş Son Yolculuğuna Uğurlandı 


NEN 


sevenleri ve yakınları katıldı. 

Ahmet Sertaç Köksaldı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 
Merhumun naaşı Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi. 

Merhuma Fenerbahçe Gazetesi olarak Allah'tan rahmet, Köksaldı Ailesi'ne sabır ve başsağlığı diliyoruz. 
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Başkanı İlyas Bulcay, Hedef 

1 Milyon Üye Proje yöneticisi 
Miraç Çam ile kulüp çalışanları, merhumun yakınları ve sevenleri katıldı. 

Merhum Adnan Hasan Soydaş, ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Merhuma Fenerbahçe Gazetesi olarak bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 


Rıdvan Özdin Son Yolculuğuna Uğurlandı 


Geçtiğimiz günlerde vefat eden Kulübümüzün 914 sicil numaralı YDK Üyesi Rıdvan 
Özdin düzenlenen bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. 


Rıdvan Özdin için Yeşilyurt Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Özdin Ailesi'nin fertleri, eski ve yeni kulüp çalışanları, sembol taraftarlarımızdan Paşalı Birol ile merhumun yakınları ve sevenleri katıldı. 
Rıdvan Özdin, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. 


Merhum Rıdvan Özdin'e 
Fenerbahçe Gazetesi olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dile-Tiz. 


Basketbolda 2018 Erkekler 


Türkiye Kupası eşleşmeleri, Tahincioğlu Basketbol Süper 
Ligi ilk yarısının tamamlanmasının ardından belli oldu. Ligde ilk yarıyı lider bitiren Fenerbahçe Doğuş, Türkiye Kupası macerasına çeyrek finaldeki Anadolu Efes maçıyla başlayacak. 


Bu sezon değiştirilen formatla birlikte, ligde ilk sekiz sırayı alan takımların sıralamadaki yerlerine göre (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) belirlenen eşleşmeler şu şekilde oluştu: 


Nevşehir'in ev sahipliğinde düzenlenen Yıldız, Genç ve 
Büyük Bayanlar Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası yapılan final maçlarıyla sona erdi. 


Nevşehir Damat İbrahim 
Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen ve 54 ilden 13 sıklette 597 
sporcunun mücadele ettiği Türkiye Şampiyonası'nda, 22 sporcuyla boy gösteren Fenerbahçe 


Fenerbahçe Doğuş (1) — 
Anadolu Efes (8) 

Eskişehir Basket (4) — Darüşşafaka (5) 

Tofaş (2) — Sakarya BŞB (7) 

Beşiktaş Sompo Japan (3) — Banvit (6) 

Fenerbahçe Doğuş, Anadolu Efes'i elemesi halinde yarı finalde Eskişehir Basket 
— Darüşşafaka eşleşmesinin galibiyle final mücadelesi için karşılaşacak. 

Erkekler Türkiye Kupası karşılaşmaları, 14-18 Şubat tarihleri arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. 


Gençler kategorisinde dereceye giren sporcular, genç kadınlar kategorisinde Nisan ayında İtalyada yapılacak 
Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda yer alarak 


2018 yılında Arjantin'in başkenti 
Buenos Aires'de yapılacak olan 


Gençlik Olimpiyatları'na vize almak için mücadele edecek. 

Büyük kadınlar kategorisinde madalya kazanan isimlerse yıl 


En iyi 16 la 
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Masa Tenisi'nde Yıldız/Genç 


l 


İ l 


Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye Şampiyonaları'nda ilk 16'ya giren sporcuların davet edildiği Yıldız/Genç En iyi 16'lar Yarışmaları; 
18-21 Ocak tarihleri arasında İstanbul Tozkoparan Spor Salonu'nda yapıldı. 


Genç kızlarda başarılı sporcumuz Gülpembe Özkaya 
Türkiye En iyi 16'lar Şampiyonu olurken, yıldız erkeklerde İbrahim Atuğ ise turnuvayı 4. 
Sırada tamamladı. 


Büyük Bayanlarda; 
Altın: 60 kg Esra Yıldız ve 
*81 Şennur Demir. 


Gümüş: 48 kg Ayşe Çağırır ve 


51 kg Ayşenur Toprak. 
Bronz: 57 kg Özlem Dinç, 


51 kg Hazel Merve Saydam, 57 
kg Dilşad Kurt, 48 kg Nazmiye 


Tatar. 
Genç Bayanlarda; 


Altın: 51 kg Beyza Saracoğlu 


ve 75 kg Sena Erdoğan. 


r Yarışmaları Yapıldı 
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Lig usulüne göre tüm sporcuların birbirleriyle karşılaştığı Yıldız/Genç En iyi 16''lar Yarışmalarında en yüksek puanı alan sporcu 1.etap birinciliğini elde etti. 

Erkeklerde ve bayanlarda 
1.etap ve Türkiye Şampiyonası puanlarından oluşan genel klasmana göre, ilk 8'e giren 
sporcular, 22-29 Ocak 2018 
tarihlerinde yapılacak olan Yıldız Erkek, Yıldız Bayan, Genç Bayan ve Genç Erkek Milli Takım Kamyplarına davet edildi. 


içerisinde hem Avrupa hem de Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. 
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Gümüş: 81 kg Makbule Uysal. 

Bronz: 48 kg Melisa Polat, 54 
kg Margarita Rakhimova ve 60 
kg Dilara Demirtaş. 


Boks Şubemiz, turnuvayı 4 altın, 
3 gümüş, 7 de bronz madalyayla 
tamamlayarak takım halinde şampiyon oldu. 
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Türkiye Yelken Federasyonu, 2016 ve 2017 yıllarında başarılı olan sporcuları İstanbul Ataköy Olimpiyat Evi'nde düzenlenen törenle ödüllendirdi. 
Törende Fenerbahçe Doğuş 
Yelken Şubesi sporcuları 29 
ödül aldı. 

Sarı lacivertli sporculardan laser 4.7'de İlayda Veziroğlu, optimistte Sabri Kerem Erkmen, laser radial erkeklerde Uğur Esen, laser radial bayanlarda Nazlı Çağla Dönertaş, finn sınıfında Alican Kaynar, 
420 sınıfında Begüm Böke - 
Zeynep Koçyiğit ikilisi, bayanlar 470 sınıfında Beste Kaynakçı-Simay Aslan, erkekler 470 
sınıfında ise Deniz-Ateş Çınar kardeşler ödüle layık görüldü. 

Türkiye Yelken Federasyonu'ndan Selma Altay Rodopman'a Ödül 

Türkiye Yelken Federasyonu, Uluslararası Yelken Federasyonu'nda üstlendiği önemli görevlerle uluslararası arenada ülkemizi temsil etme başarısı gösteren Fenerbahçe Doğuş 
Yelken Şubesi sorumlusu Selma Altay Rodopman'a da ödül verdi. Ayrıca Doğuş İcra Kurulu Üyesi Gür Çağlar da yelken sporuna olan katkılarından dolayı ödül aldı. 
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Törende Fenerbahçe Televizyonu'na açıklama yapan Rodopman, “Uluslararası Yelken Federasyonu'nda ülkemi temsilen yer aldığım Açık Deniz Yarış Komitesi Üyeliği ve Kadın Forumu Başkan Yardımcılığı görevlerim dolayısıyla Türkiye Yelken Federasyonu tarafından bu ödüle layık görüldüm. Uluslararası Yelken Federasyonu Ülkemizden sadece 3 kadına görev verdi ve bunlardan biri de benim. Öncelikle Yelken federasyonumuza teşekkür ediyorum. Gururluyum. Bir kadın olarak ülkem için ülkemin gençleri için büyük bir motivasyonla çalışıyorum. Kulübümüz ve Başkanımızın desteği, geçtiğimiz yıl itibariyle de Doğuş Grubu sponsorluğuyla Fenerbahçemiz Yelkende çok güçlü duruma geldi. Türkiye'de bir ilk olarak olimpiyatlara özel bir sınıf oluşurdu, profesyonel kadrolarımız genişledi. Tesislerimiz yenilendi ve uluslararası seviyelere geldi. 
Olimpiyatlarda gelecek hedeflerimiz çok ciddi noktada. Tüm enerjimiz ve motivasyonumuzla ülkemizde gençleri yelkenle buluşturmak için çalışıyoruz. 
Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu olarak uluslararası arenalarda aldığım görevlerle de ülkemizi temsil etmeye çalışıyorum” dedi. 

Fenerbahçe Doğuş Yelken 
Şubesi sporcuları Sabri Kerem Erkmen, Zeynep Koçyiğit ve 
Begüm Böke de çalışmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. 


Pİ DağuşiYelkeni AvusturyafKampışnda| 


Fenerbahçe Doğuş Yelken 
Olimpik Laser Takımı ve performansları doğrultusunda Laser Genç Takımı'ndan seçilen genç sporcularımız, 2018 
kış sezonu eğitim programı çerçevesinde Avusturya kampındalar. 

Antrenörlerimiz Dr. Malte Philipp, Kemal Muslubaş ve Thomas Piesker gözetimin- de yapılan kamp programı çerçevesinde Olimpik sporcularımız Çağla Dönertaş, Alp Rodopman, İlayda Veziroğlu, Barsgan Dökmeci, Emir Ordu, Dario Ergün, kayak, jimnastik 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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız, BLMA forması giyen İtalyan Giorgia Sottana'yı renklerine bağladı. 

1 metre 78 santim boyundaki 
Oyun kurucu, bundan böyle Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele edecek. 

Giorgia Sottana'ya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı “her kulvarda” şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol takımımızda başarılar diliyoruz. 

Doğum Tarihi: 15.12.1988 
Doğum Yeri: Treviso 

Boy: 1.78 

Kilo: 70 

Pozisyon: PG-SG 
Oynadığı Takımlar: 
2004-2011 Reyer Venezia 2011-2012 Cras Taranto 


ve günlük koordinasyon eğitimlerine katılıyorlar. 

Yapılan eğitimlerle vücudun tüm bölgelerinin çalıştırılarak koordinasyon becerilerinin ve performansın arttırılması amaçlanan kampta, sporcuların motor becerileri geliştiriliyor. 


2012-2017 Famila Schio 
2017-2018 BLMA (Fransa) 2017-2018 Euroleague Women İstatistikleri: 

12.8 Sayı - 1.7 Rib - 3.8 Asist Eurobasket 2017 - İtalya Milli Takımı İstatistikleri: 

13.4 Sayı - 2.7 Rib. - 2.9 Ast Başarıları: 

6 İtalya Kupası: 2007/08 - 
2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2016/17 

5 İtalya Şampiyonluğu: 
2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 

4 İtalya Süper Kupası: 2013/14 
- 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 

2 Süper Kupa MVP'si: 2011/12 
- 2014/15 

L İtalya Ligi MVP'si: 2011/12 
Eurobasket En iyi 2. Beşi: 2013 
(İtalya) 


baskin(©superonline.com 


Fenerbahçe Doğuş, çok başarılı bir çizgi yakalayarak Euroleague'de 5 maç üst üste galip gelerek, puan sıralamasında 2. Sıraya yükseldi. 


Sahamızda oynadığımız en önemli maçlardan biri Panathınaıkos maçı oldu. Zira bu takımla Yunanistan da oynadığımız maç rakip takımın 70-68 galibiyeti ile bitmiş, sahamızda bu takımı 3 sayı ve üstünde yenerek olası bir eşleşmede saha avantajını ele geçirmek istiyorduk. Bu bakımdan zorluk derecesi yüksek bir maç oldu. Sahadan 
67-62 skorla ayrılan Fenerbahçe Doğuş 5 
sayı farkla rakibini yenerek saha avantajını ele geçirdi. Ancak maça iyi başlamadık. İlk çeyrek rakip takımın galibiyeti ile biterken, ikinci çeyrekte 6-0 lık bir seri yaklayan Fenerbahçe ilk yarının galibi oldu. İkinci yarıda 0-6'lık seri rakip tarafından gelince ve de sayı üretmekte zorlanınca maç sı1- kıntılı bir duruma geldi. Wanamaker'ın ilk sayısını 4.çeyreğin sonlarına doğru atması, Datome'nin 2 sayıda kalması ve Melli'nin 
sessiz olması neticesinde Thompson 28 
dakika sahada kalarak 14sayı-7rib ile maçı bitirerek sessiz kalan oyuncuların eksikliğini bir şekilde tamamlamaya çalıştı. 
Vesely(12sayı-8rib-2as-Itk) ve Sloukas(- 11sayı-2rib-3tk-2Zas) çift haneli sayılara çıkan diğer oyuncular olarak görüldü. Bu arada Kalınıc ve Nunnally sakat oldukları için oynayamamaları takım için önemli bir eksiklik meydana getirdi. 


Barcelona ile sahamızda karşılaştık. 
Rakibimizi sahasında farklı yenmiş olmamıza rağmen Zor bir maç oldu. Maça iyi başladık. Ancak İkinci çeyrekte farkı 
8 sayıya kadar çıkarmışken, rakibin iyi 
savunması bizim iyi olmayan savunmamız, rakibin mani olamadığımız üçlükleri ile 0-12'lik bir seri yaşadık.38-42'ye geldi skor. Bildiğiniz üzere bu yarışta hangi takım olursa olsun galip gelmek önemli. 
Bu yarışta zayıf olduğunu düşündüğün takımda galibiyet alabiliyor. Bu bakımdan Fenerbahçe Doğuş bu maçtan galip ayrılmak zorunda idi. Kötü geçirdiğimiz 2.çeyrekten sonra 3.çeyrekte farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkardık. Daha sonra maçın kontrolünü ele alan Fenerbahçe Doğuş maçın sonlarına fark 2 sayıya kadar da düşse maçtan galip ayrılarak önemli bir avantaj elde etti. Özellikle Wanamaker (24sayı-5Srib-7as-1tk) maçın en değerli oyuncusu seçilerek takımına müthiş bir katkı sağladı. Melli(23sayı-4rib-2as), dogum gününe denk gelen maçta çok kritik sayılara ve ribauntlarla katkı vererek maçın kazanılmasında önemli bir rol üstlenmiş oldu. 


Önümüzdeki ay çok önemli Olimpiacos maçı var. Sahamızda 7 sayı ile yenildiğimiz rakip takımı ,sahasında 8 sayı ile yenerek 


bu zor maçtan galibiyetle çıkmak ve saha avantajını ele geçirmek çok önemli diye düşünüyorum. 

Fenerbahçe Doğuş, ligimizde puan sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul BBSK takımı ile önemli bir maç oynadı. Maçtan galibiyetle ayrılan takımımız ile ilgili önemli notlar tespit ettim, sizlerle paylaşmak istiyorum; Takımımız 12 oyuncu ile sahaya çıkarken,12 oyuncu maç boyu süre aldı.12 oyuncu sayı katkısı yaptı. Sloukas sahanın en fazla asist yapan oyuncusu oldu.10 asist 8 sayı ile maçı noktaladı. Thompson 12 rib alarak sahanın en fazla rib alan oyuncusu olurken, 3hucum rib alarakta bu alandaki tek oyuncu olarak katkı yaptı. 


Sakatlıktan yeni kurtulan Kalınıc ve Nunnally'nin tam randımanlı takıma katkı vermesi ile başarı eğrisinin daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum. 


Kraliçelerimiz bu ara arka arkaya oynadıkları 2 Euroleague, 1 lig maçından yenilgi ile ayrılarak beklediğimiz sonuçların uzagında kaldılar. 


İspanyol takımı Avenida ile oynayan takımız hakemlerin kötü yönetimi ile 
de karşı karşıya kaldı. Ancak, sahada 10 
oyuncu ile süre alan takımımız sadece 5 
oyuncusunun ürettiği sayılar ile mücadele etmek durumunda kaldı. Takımımızın ve de sahanın en skorer oyuncusu Dabovic (24sayı-4as-3tk-3tç-1bi1) ile maçı bitirdi. Verameyenka (19sayı-Srib-2Zas-1tç-1bi)yaparak oyunu noktaladı.Bu iki oyuncu toplam 
43 sayı atarak toplam takımın attığı sayının 
»67'sine *de katkı vermiş oldu. Rib'larda rakip takım 32/27 üstünlük sağladı. Boyalı alandan rakip 40 sayı üretirken, Fenerbahçe 20 sayı da kaldı. Rakip takımda kenar- dan gelen oyuncular 26 sayı üretirken takı- 


mımız 0 sayıda kaldı. Özetle rotasyondan faydalanamadık. 

Ydü takımı ile Euroleague'de gurupta sıralamayı etkileyecek maçta takımımız sahadan yenilgi ile ayrıldı. İyi olmayan ilk çeyrekten sonra Fenerbahçe ikinci çeyrekte daha iyi oynayarak devreyi 38-39 bir sayı geride kapattı. Ancak 3.çeyrekte ve özellikle son çeyrekte rakip skor farkını 14 sayıya kadar çıkardı. Maçta 11 sayı farkla bitti. 
Bu maçta meydana gelen hataları tespit edersek bundan sonraki maçlarda daha iyi neticeler alırız diye düşünüyorum. Şöyle ki; Bakınız yeni transfer Sottana sahada 28.40 dakika süre alırken, 2sayı-Zrib-las- 
2tk ile maçı bitirdi. Her oyuncu her maç maximumda oynayamaz. Bu bakımdan bu oyuncuya bu maçta daha az süre verip başka oyuncuların süresini arttırabilirdik. 
Oyun kurucu pozisyonda oynayan Pelin'e süre verilse idi, faydalı işler yapabilir skora katkısı olurdu diye düşünüyorum. Zira hırslı ve mücadeleci bir oyuncu. Tuğçe'den 
4 numara pozisyonunda faydalanabilirdik. 
Zira uzun pozisyonunda oynattığımız Verameyenka 37.22 dakika sahada kalarak neredeyse tüm takımın yükünü çekti maçı da 19 sayı-10rib-3as-5tk-1tç-3bi)bitirdi. 
Ancak daha fazla dinlendirebilse idik belki de daha az top kaybı yapacak ve sayıya daha fazla katkısı olacaktı. Tabiki Tilbe'nin sakat olup oynamaması da ayrı bir eksiklik oluşturdu. Ribauntlarda 32/45 rakip takım üstünlüğü görülürken, boyalı alanda da rakip 48 sayı üretirken Fenerbahçe 28 sayı üretmiş. Baktığımız zaman Avenida maçı ile YDÜ maçı karşılaştırıldığında her iki maçta da aynı eksikliklerin olduğu görülüyor. Bu durumda boyalı alanı daha efektif kullanmalıyız. Yapılan yeni transferlerin katkı vermesi ile sıkıntılı durumu en kısa zamanda atlatacak ve başarılı günlere tekrar kavuşabileceğimizi umuyorum. 

SarıLacivert Kalın......... 


Başkanımız ve 


Yöneticilerimiz Üyelerimizle 
Bir Araya Geldi 


Başkanımız Aziz Yıldırım ile Yöneticilerimiz, Faruk Ilgaz Tesislerimizde organize edilen gecede üyelerimiz ve aileleri ile bir araya geldi. 


Yoğun katılımın olduğu organizasyona Başkanımız 
Aziz Yıldırım, Başkanvekilimiz Mithat Yenigün, Genel Sekreterimiz ve Basın 
Sözcümüz Mahmut Uslu, Asbaşkanlarımızdan Nihat 
Özbağı, Ali Yıldırım, Önder Fırat, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Metin Doğan, 
Can Bartu başta olmak üzere çok sayıda eski sporcumuz ve ünlü isimlerin yanı sıra üyelerimiz aileleri birlikte katıldı. 


Üyelerimiz ve aileleri ile tek tek yakından ilgilenen 


Silivri 


Başkanımız, onlarla fotoğraf da çektirdi. Gecede kısa bir konuşma yapan Başkanımız 
Aziz Yıldırım, 3 Temmuz sürecinde kendilerine destek olan taraftarlarımıza teşekkür etti. Başkanımız, “3 Temmuz sürecinde yaşadıklarımız ve yaşadıklarımızın devamındaki süreçte bize vermiş olduğunuz desteklerden dolayı sizlere teşekkür etme mahiyetinde bir gece yapıyoruz. Bağdat Caddesi'nde, Anıtkabir'de, 
Boğaz Köprüsü'nde, Metris'te, Silivri'de bize destek olan siz Fenerbahçelilere buradan selam olsun. Güzel bir gece geçirmenizi diliyorum. “ dedi. 


Gecede ayrıca Hedef 
1 Milyon Üye Proje 
Koordinatörü Ece Köprek'in doğum günü de kutlandı. 


Silivri Belediye Başkanı 
Özcan Işıklar, Posta Gazetesi genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarlarına Fenerbahçe Üniversitesi Silivri Yerleşkesi'ni gezdirdi. 


Ziyarette hazır bulunan Fenerbahçe Üniversitesi Genel Sekreteri Ekrem Baltacı ile Kulübümüzün İdari İşler Müdürü 
Ali Rıza Karaorman da Silivri Belediye Başkanı ve Posta Gazetesi yazar kadrosuna üniversite hakkında bilgiler verdi. 

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, “Posta 


Gazetesi'nin tüm yazarları Silivrimizi ziyaret etti. En önemli eserlerimizden bir tanesi, bizim gururumuz olan Fenerbahçe Üniversitesi Silivri Kampüsü'nü de onlara göstermek istedik. Burası tarihi ve geçmişinde üniversite olan bir bina. 
Ayrıca Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Fenerbahçe'nin üniversitesinin 

de ilk olarak Silivri”de faaliyete geçecek olması da bizim için çok önemli. Kendileri de çok beğendiler. Silivri Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe de Silivri'ye çok yakıştı. Çünkü burası geçmişinde bir üniversite şehriydi. 


Beraherindeki Heyette 
Ziyaret 


Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarından bir tanesi. Atatürkçü, çağdaş, demokrasimize, ülkemize çok büyük değerler kazandıracağına inandığımız bir okul olacak. 
Burası yerleşkenin bir bölümü olacak. Ayrıca Ali Paşa Mahallesi'nde 84 dönümlük büyük bir kampüsümüz de var. Büyük bir kampüs de orada kurulacak. İnşallah Eylül ayında kapılarımızı öğrencilerimize açacağız, eğitim başlayacak. Hem Fenerbahçe camiasına, hem Silivrimize hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 


Fenerbahçe Üniversitesi'nin Silivri'de kurulacak olmasından dolayı çok mutlu ve heyecanlı olduğunu sözlerine ekleyen Işıklar, “Dünyanın sayılı üniversitelerinin arasına gireceğinden hiç şüphem yok. 
Çünkü arkasında çok büyük bir güç var, inanç var, büyük bir sevgi var. Fenerbahçemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin sporuna, tarihine, kültürüne verdiği katkıyı bundan sonra eğitimine de fazlasıyla vereceğine inanıyorum” diyerek sözlerini tamamladı. 


KulturivekburızmiBakanığNuman KurtulmuşfilefAntalyakValısışMuniın 


LR 


iğ ki 


Kültür ve Turizm Bakanı 


Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Profesyonel Futbol Takımımızı ziyaret etti. 


Kültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş, Antalya 
Valisi Münir Karaloğlu ile birlikte sarı lacivertli ekibi ziyaret etti. Bakan Kurtulmuş ve beraberindekileri teknik ve idari heyetle futbolcular otelin girişinde karşıladı. 


Kültür ve Turizm Bakanı 
Numan Kurtulmuş, Teknik 
Direktör Aykut Kocaman ve oyuncularla sohbet etti. Bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe kampında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Bakan Kurtulmuş, sarı lacivertli ekibe başarılar diledi. 


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Sıkı bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin kampında olmak benim için de onur vesilesi. Başarılar diliyorum. İyi bir takım var. İnşallah ikinci yarı daha iyi bir takım izleyeceğiz. Lig de çok keyifli. 
Birinci ile dokuzuncu arasında her an her şey olabilir. İlk yarıyı üçüncü bitirdik ama 


KaraloğluşkutbolkakımımızıfZiyaretfEtti! 


ligi şampiyon olarak bitirmek mümkün. Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin Avrupa'da başarıyla ülkemizi temsil etmesini bekleyeceğiz. 
İnşallah iyi bir hazırlık dönemi geçiririz ve ligin sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon olarak görürüz” dedi. 


Futbol Takımımızın Kaptanı Volkan Demirel, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş”'a imzalı forma hediye etti. 


Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Odül Takdim Töreni ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı 


Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği'nin 
2017 yılı sonu ödül takdim 
töreni ve değerlendirme toplantısı Başkanımız Aziz Yıldırım ile yöneticilerimizin de katılımıyla Dalyan Kulüp'te gerçekleştirildi. 

Kahvaltılı organizasyona Başkanımız Aziz Yıldırım, Asbaşkanlarımızdan Önder 
Fırat, Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan ile Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği ve Kadıköy Sağlık ve Eğitim Merkezi Vakfı (KASEV) üyeleri katıldı. 


Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen organizasyonda kürsüye çıkan Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Ünal Uyguç ile Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Genel Koordinatörü Osman Atakan Tekin, yapılan çalışmalardan ve projelerden bahsederek; Başkanımız Aziz Yıldırım'a verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler. 

Kahvaltının ardından Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Ünal Uyguç, Başkanımız 
Aziz Yıldırım'a plaket takdim ederken, Başkanımız da eski sporculara plaket verdi. 


Dünya Kupası 


Kuraları Çekildi 


Ev sahibi Rusya ile birlikte son şampiyon Almanya, 5 kez Dünya Kupası şampiyonu Brezilya ve Arjantin, Belçika, Kolombiya, Kosta Rika, İngiltere, Mısır, Fransa, İzlanda, İran, Japonya, Meksika, Fas, Nijerya, Panama, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Güney Kore, İspanya, Tunus, Hırvatistan, İsviçre, İsveç, Danimarka, Uruguay, Avustralya ve Peru kupaya katılmaya hak kazandı. 

21. Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynanacak. 

8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 
Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya'da 
mücadele edecek. En çok ülke ise 14 
temsilci ile ise Avrupa kıtasından olacak. 

Rusya'da düzenlenecek 2018 
Dünya Kupası öncesi gruplar belli oldu. Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilen ve eski İngiliz milli futbolcu Gary Lineker'in sunuculuğunu yaptığı kura çekiminde takımlarında mücadelede edecekleri gruplar belli oldu. Ölüm grubu olarak Arjantin, Hırvatistan, İzlanda ve Nijerya'nın bulunduğu D Grubu oldu. 

Açılış maçı 14 Haziran 2018'de ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak. 


YORUN 


Rusya, Uruguay, Mısır, 

Suudi Arabistan 

B GRUBU: i 

Portekiz, İspanya, İran, Fas 

C GRUBU: Fransa, Peru, Danimarka, Avustralya 

D GRUBU: Arjantin, Hırvatistan, İzlanda, Nijerya , 

E GRUBU: Brezilya, İsviçre, Kosta Rika, Sırbistan 

F GRUBU: Almanya, Meksika, İsveç, Güney Kore Cumhuriyeti 
G GRUBU: Belçika, İngiltere, Tunus, Panama 

H GRUBU: Polonya, Kolombiya, Senegal, Japonya 


EAVORİLERİKİMLER? 

Bahis şirketlerine göre son şampiyon Almanya, Rusya 2018'in en büyük favorisi. Brezilya, İspanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve İngiltere bu ülkeleri takip ediyor. 

Almanya, şampiyonluğa ulaşması halinde 1958 ve 1962'de şampiyon olan Brezilya'dan sonra üst üste iki kez Dünya Kupası şampiyonluğunu elde eden ilk takım olacak. 


KİMLERİNİİLKİDUNYAYKUPASIZ, 

İzlanda, nüfusu 1 milyonun altında olup Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden ilk takım oldu. Bir başka ilki ise Panama yaşayacak. Kanal ülkesi Kosta Rika'ya 88.dakikada attığı golle ABD'yi geride bırakmış ve önemli sürprizlerden birine imza atmıştı. 


RUSYAŞYAYGİNEMEYENİDEVLER 

İtalya, 60 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılamıyor. Avrupa'dan Hollanda, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, iskoçya, İrlanda ve Türkiye, Rusya'yı kaçıran diğer takımlar. 

CONCACAF'tan ABD'nin ve Güney Amerika'dan Şili'nin yokluğu en büyük sürprizlerden biri oldu. Afrika'dan ise son Dünya Kupası'nda yer alan Fildişi Sahili, Kamerun ve Gana Rusya'da yer alamayacak. 


GÜNEYE ÇAKIR DÜNYA) 

Türkiye'den FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nda görev alacak. 


Eyüp KARADAYI'dan 


Bunları 


FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 


Günümüzde geniş bir alana yayılan ve dev bir sektör haline gelen sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yerinin olmasının yanı sıra, dünya endüstrisinde de çok önemli bir paya sahip olması, bu alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını baş döndürücü bir hızla arttırmakta ve çok geniş istihdam alanlarını yaratmaktadır. 


Fenerbahçe Üniversitesi'nde bahse konu bu alanlara yönelik çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip, çağdaş, dinamik ,profösyonel bireylerin ülke ve küreselleşen dünya gereksinimlerine göre çeşitli uzmanlık alanlarında yetiştirilmeleri ve bu alanlarda istihdam imkanlarının yaratılması planlanmıştır. Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan öğrencilerimizin en büyük avantajı sporun çeşitli alanlarında bir asrı geçen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün birikim ve tecrübelerinden yararlanarak yetişmiş, spor sektöründe ihtiyaç duyulan ve aranan elemanlar olarak meslek hayatına atılmaları olacaktır. 
Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz Gençlik ve Spor Genel müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında,Turizm sektöründe otel ve tatil köylerinde, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün öncelikle tercih edeceği 


elemanlar olmak üzere çeşitli spor kulüplerinde, spor federasyonlarında, yerel yönetimlerin rekreasyon ve spor faaliyetleri yapan birimlerinde, bünyesinde spor sağlık alanları ile ilgili işletmesi yada bölümleri olan şirket veya holdinglerde, cimnastik, step, vücut geliştirme, aerobik gibi programları yapan fitness salonlarında, engelliler sporunda, spor-sağlık ve bu alanlarla ilgili teknoloji alanlarında iş bulabilir ve çalışabilirler. 


Günümüzde Spor Bilimleri alanında faaliyet gösteren okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon bölümlerinde içerik ve 


Prof.Dr.Sami MENGÜTAY kimdir? 

1952 yılında İstanbul'da dünyaya 
gelen Sami Mengütay, liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde okuduktan sonra 1977 yılında Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne ve 1982 yılında da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde tamamladı. 

Önceleri jimnastik sporu yapan Mengütay, daha sonra Fenerbahçe kulübünde kürekçi olarak her iki spor dalında Türkiye şampiyonlukları kazandı, milli formayı başarıyla giydi. 1974 yılında aktif sporculuğu bıraktıktan sonra antrenör, hakem ve teknik komite üyesi olarak Federasyonlarda görev yaptı. 

1977 yılında İstanbul Spor 
Akademisi'nde başlayan akademik 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yapıları genellikle birbirine benzer isimleri taşıyan ders programlarında klasik eğitim verilmektedir. Bu bakımdan spor sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarına yönelik ihtiyacı tam olarak sağlayamamaktadır. 
Bu bağlamda belli mesleklerin ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarının eğitimi önem kazanmaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi çağın gereksinimlerine göre ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir 

asrı aşan tecrübe ve birikimlerinin Fenerbahçe Üniversitesi öğrencilerine olacak katkıları ile ihtiyaç duyulan meslek alanlarında eğitim programları ülke ve dünya üniversiteleri arasında farklılığını da ortaya koyacaktır. 


kariyerini başarıyla sürdüren Sami Mengütay, 1968 de Dr, 1992 de doçent ve 1999” da da profesör oldu. 
2003-2008 yılları arasında MÜ Spor Yüksek Okulu müdürlüğünü yapan Prof. Mengütay, 2009 da Acıbadem Üniversitesi, 2010 yılında da Haliç Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Enstitüsü'nde ana bilim dalı başkanlığı yaptı. 

2004-2012 yılları arasında Kano Federasyonu başkanlığı üstün başarı ile yapan o Prof.Mengütay'ın; 
spor alanı ile ilgili yayınlanmış 12 
kitabı,50”nin üzerinde makale, araştırma ve bildirileri bulunmaktadır. 
Prof.Sami Mengütay Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yeni dekanı olarak göreve başlamıştır. 


Kulübümüzün yardıma ve 


DEN 


KASEVpile)Brotokallimzalandı 


bakıma muhtaç Kongre Üyelerinin kullanması amacıyla Kulübümüz ile Kadıköy Sağlık ve Eğitim Merkezi Vakfı (KA-SEV) arasında bir protokol imzalandı. Protokole göre KA- 
SEV kendisine ait tesislerde 10 
üyemiz için kontenjan açtı. 

Fenerbahçe Sporcular Derneği'nin girişimiyle KASEV ile Kulübümüz arasında imzalanan protokol için düzenlenen törene Başkanımız Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük, Asbaşkanlarımız Ender Alkaya, İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat ve Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan, Fenerbahçe Sporcular Derneği Başkanı Ünal Uyguç ve dernek üyeleri ile Kasev Başkanı Kamil Çetin Oraler ve vakıf üyeleri katıldı. 

Törende ilk olarak söz alan Başkanımız Aziz Yıldırım bu güzel anlaşma nedeniyle memnuniyetlerini dile getirirken, ileride Fenerbahçe Huzurevi kurulması için girişimlere başlayacaklarını da belitti. 
Başkan Yıldırım, “Yaşamak güzel ama yaşamın sonunda da mutlu olarak devam edebilmek en önemlisi. Bizim buradaki amacımız, kulüpte ihtiyacı olan veya gidip kendi kafasını dinlemek isteyenlere hayatta daha mutlu olabilecekleri bir ortam yaratmak. Ünal Bey ve arkadaşları geldiler, böyle bir şey düşündüklerini söylediler, biz de destek verdik, tabii yaparız 


dedik. Aslında Fenerbahçe'nin kendisine ait bir huzurevinin kurulması gerektiğine ben hem inanıyorum, hem de yapılması için elimden geleni yapacağım. 
Hepinize teşekkür ediyorum” dedi. 

Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Vefa Küçük ise, “Fenerbahçemize yakışır bir şekilde ileride huzurevini yapmak suretiyle bütün üyelerimize hizmet vermeyi hedefliyoruz. 
Ancak başlangıç olarak Sporcular Derneğimizin Başkanı 
Sayın Ünal Uyguç ve Yönetim Kurulu güzel bir girişim yaptı. 
Şimdilik, bir başlangıç olarak 
10 kişilik kontenjanla mevcut 
huzurevinde bize yer tahsis edildi. Bu niyetin başlangıcıdır. Başkanımız da bu niyetini beyan etti. İnşallah, Başkanımızın döneminde huzurevini yapmak da bize nasip olur. 
Böyle bir projeyi hem destekliyor hem de güzel dileklerde bulunuyorum” dedi. 

KASEV Başkanı Kamil 
Çetin Oraler ise böyle bir protokolü imzaladıkları için çok mutlu olduklarını, anlaşmanın tüm Fenerbahçe Camiasına hayırlı olmasını dilediğini söyledi. 


Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerhahçeli İş Adamları Platformu Uyeleriyle Bir Araya Geldi 


Fenerbahçe Fatih Şubesi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün önemli projeleriyle ilgili bir toplantı organize etti. Toplantıda Başkanımız Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli İş Adamları Platformu üyeleriyle bir araya geldi. 

Fenerbahçe Fatih Şubesi, 
Hedef 1 Milyon Üye ile 1907 
Okul 1907 Pota projeleri ve yeni projeler hakkında bir toplantı düzenledi. 

Ülker Stadyumu Fenerbahçe 
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Tribünü'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkanımız Aziz Yıldırım, 
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Fatih Şube Başkanı Yahya 
Uğur, Kadıköy Şube Başkanı 
İlyas Bulcay, Hedef 1 Milyon 
Üye Proje Koordinatörü Ece Köprek, Hedef 1 Milyon Üye 
Proje Yöneticisi Miraç Çam ile Fenerbahçeli İş Adamları platformu üyeleri katıldı. 
Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 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Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan Kulübümüzü Ziyaret Etti 


Eylül ayının başında göreve gelmesinden sonra Yönetim 
Kurulu Üyemiz Metin Dogan'ın ziyaret ettiği Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan iade-i ziyarette bulundu. 

Kaymakam Mustafa Özarslan ilk olarak Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ne gelerek Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Doğan, Tesis Müdürü Tamer 
Elçin ve Protokol Müdürü 
Taner Aybar ile kısa bir sohbet etti. 

Ardından Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü 


Saracoğlu Spor Komypleksi'ne geldi. Stadımızda Genel Koordinatörümüz Tamer Yelkovan ve Stat Müdürümüz Ayhan 
Bak tarafından karşılanan Özarslan'a Fenerbahçe rozeti hediye edildi. 

Kaymakam Özarslan, daha sonra Fenerbahçe Müzesi'ni gezerek Fenerbahçe tarihiyle ilgili bilgi aldı. 


Feyza Başar 


Sporda Çocuk 
Haklarının Korunması 


İngiltere'de 2016 yılında kimliklerini gizlemekten vazgeçen eski profesyonel futbolcuların cinsel istismar kurbanı olduklarını ifade etmeleri ile patlak veren ve pek çok ünlü futbol kulübüne ve antrenöre uzanan skandal sonrası sporda çocuk koruması tekrar dünya gündemindeki yerini almıştır. Aslında 90'lı yıllardan itibaren, farklı spor dallarında ve ardı ardına ortaya çıkan cinsel istismar olayları konunun ne kadar uzun bir süre ihmal edildiğini de ortaya koymuştur. Nitekim Birleşmiş Milletler yetkililerinin yakın zamanda yaptığı bir açıklamaya göre yarışmacı spor faaliyetleri içinde yer alan tüm çocukların yaklaşık olarak 4610'u insan hakları ihlallerine maruz kalmış ve diğer bir 9020'lik kesim ise risk altında bulunmaktadır. İngiltere'de 
2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre 
her yarışmacı seviyeden temsilen seçilen sporcuların 29'u (934'ü kadın, Go17”'si erkek) cinsel tacize; 903'ü (95'i erkek, 9o2'si kadın) cinsel istismara uğramışlardır. 
Danimarka'da yapılan başka bir çalışmaya göre ise 250 spor öğrencisinin 2025'i, 18 yaşın altındayken antrenörü tarafından cinsel yönden taciz edilmiş ya da başkasının böyle bir durumundan haberdar olmuştur. 

Ülkemizde bu çapta bir araştırma henüz yapılmamıştır. Ancak Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 19. maddesi taraf devlet- 


â 


Haftanın ilk günü Dereağzında toplanan eski şöhretler kendi ara- 


) lere, şiddetin önlenmesi için gerekli yasal 


düzenlemeleri yapma ve aynı zamanda çocukları korumak için idari, sosyal ve eğitime yönelik önlemleri uygulama görevi yüklemiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkeme'sinin çocuk hakları ihlalinden dolayı 


i Türkiye'yi mahküm ettiği kararlarda da 19. 


madde sıklıkla vurgulanmaktadır. Fiziksel ya da psikolojik her türlü şiddet tipi bu madde kapsamında yer almaktadır. Ancak sportif faaliyetler kapsamında en çok rastlanan şiddet tipleri şunlardır: Fiziksel aşağılama, uygunsuz davranış (düşüncesiz ya da özensiz biçimde ifade edilen eleştiriler ya da çocuğun endişeleri hakkındaki cesaret kırıcı tutumlar), gereğinden fazla baskı, cinsel taciz veya istismar (sözel veya eylemsel), ihmal veya ihmalkar davranış (fiziksel gelişimi bakımından çocuğu ihtiyaç duyduğu herhangi bir şeyden mahrum bırakmak, örneğin, tıbbi bakım, hijyen, eğitim gibi), fiziksel özelliklerine uygun olmayan idman tipi uygulamak, ayrımcılık, doping veya performans artırıcı maddeler, uygunsuz ağrı kesiciler, besin destekleri ve alkol kullanımına izin vermek gibi. 


1982 Anayasası'nın 59. maddesi, devletin her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alacağını ve sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceğini düzenlemektedir. Anayasa tarafından devlete yüklenen bu görev, 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yetki ve sorumluluklar olarak çeşitli kamu kurumları ve özel kurumlar arasında paylaştırılmış, bundan en büyük payı da Federasyonlar almıştır. Bu kapsamda olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu kendi bünyesinde Esenlik ve Çocuk Koruma Birimi oluşturmuş; kulüpler, antrenörler ve oyuncular için standart formlar ile kaynak kılavuzlar yayımlamış ve altyapı liglerinde- ki tüm kulüplere bunlara uyma zorunluluğu getirmiştir. Amaç, çocuklarla birebir temasta bulunan tüm yetkililerin, antrenörlerin, gönüllülerin ve bu kişilerin uyguladıkları eğitim ve yarışma programlarının çocuklara zarar vermeyeceğini garanti altı- na almaktır. Gerçekten de özellikle altyapı (grassroots) kulüplerine ve bunlara bağlı spor okullarına, gerek çocuklarda gerekse ebeveynlerinde sahip oldukları haklar bakımından farkındalık oluşturma anlamında önemli görevler düşmektedir. Bir dönem Fenerbahçe Kulübü futbol okullarında eğitimcilik yapmış, antrenör Levent Yılmaz'ın başkanı olduğu Genç Kale Spor Kulübü ülkemizde bu programı en doğru şekilde uygulayan amatör kulüplerden biridir. 
Temennimiz, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bu uygulamanın tüm branşlara yayılması ve daha fazla üzücü olay yaşanmaması adına ülke çapında etkin biçimde uygulanmasıdır. 


larında halı saha maçı yapmaktadırlar. Yukarıdaki resimde oyuncular ve seyirciler bir arada. Rıdvan Birtek, Hami Alkaner, Prof.Dr. 
Süphan Ertürk, Cemil Turhan, İsmail Er, Zafer Tüzün, Ahmet Tezel 


Başkanımız Aziz Yıldırım ve 


Yöneticilerimiz Rize Derneğimizin 


Düzenlediği Yemeğe Katıldı 


Başkanımız Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, akşam yemeğinde Rize Fenerbahçeliler Derneği üyeleriyle bir araya geldi. 

Rize Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği akşam yemeğine Başkanımız Aziz Yıldırım, Genel Sekreterimiz ve Basın Sözcümüz Mahmut Uslu, Asbaşkanlarımız Önder Fırat ve Ozan Balaban, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Metin Doğan ve Selim Sapan, Trabzonspor maçı delegasyonunda yer alan isimler ile Rize Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Asım Çillioğlu katıldı. 

4 Nisan 2015'te Rize-Trabzon yolunda Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırı yapıldığında otobüsün şoförlüğünü 


yapan ve yaralanan Ufuk Kıran da organizasyona katılarak Başkanımız Aziz Yıldırım ile sohbet etti. 

Yemeğin ardından Rize Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Asım Çillioğlu, Başkanımız 
Aziz Yıldırım'a sarı lacivert gemi maketi hediye etti. Başkanımız Aziz Yıldırım da, Asım Çillioğlu'na 53 numaralı imzalı Fenerbahçe forması verdi. 

Başkanımız Aziz Yıldırım gecede yeni üyelerin üyelik formlarını da imzaladı. 

Sıcak ve samimi bir ortamda yenen yemeğin ardından Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Rize Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Asım Çillioğlu, “Başkanımıza verdiğimiz hediye, eskiden dedelerimizin kullanmış olduğu o zamanki motorların bir maketiydi. Bu gemiler o dönemlerde yük de taşıyorlardı. O geminin bir özelliği vardı; onlar Kurtuluş Savaşı döneminde savaşan Kuva-i Milliye'ye silah ve cephane taşıyorlardı. Başkanımız da bu hediyemizi evinde saklayacağını söyledi. Umarım ki güzel bir hediye olmuştur” dedi. 


Başkanımız Aziz Yıldırım 
1907 Okul 1907 Pota Projesi 
Kapsamında Antalya'da Pota 

Açılışları Gerçekleştirdi 


Başkanımız Aziz Yıldırım'ın 
vizyonu doğrultusunda 2016 
yılında kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübünün ilk büyük çaplı sosyal sorumluluk 
projesi olan, 1907 Okula 1907 
Pota Projesi kapsamındaki pota açılış törenleri devam ediyor. 


Proje kapsamında, Antalya'daki Tekeli İlkokulu ve Hasan-Fatma Çavlı İlkokulu/ Ortaokulu'nun bahçelerine kurulan basketbol potalarının açılış töreni Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın katılımıyla yapıldı. 


Bölgedeki Fenerbahçe Şube ve Dernek Yöneticileri, Kongre üyeleri ve taraftarların desteğiyle kurulumları yapılan potaların açılış törenine Başkanımız Aziz Yıldırım'ın yanı sıra; Başkan- 


vekilimiz Mithat Yenigün, Asbaşkanlarımızdan Önder Fırat, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Barış Aydil, Serik Belediye Başkanı Prof. Dr. Ramazan 
Çalık, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü Danışmanı Ece Köprek, Fenerbahçe Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Fenerbahçe Dernekler Masası Sorumlusu 
Murat Boyraz, Hedef 1 Milyon 
Üye Proje Sorumluları Miraç 
Çam ve Fenerbahçe Antalya 
Şube ve Dernek Başkanı Alican Demirci de katıldı. 


Başkanımıza Plaketler Takdim Edildi 

Serik Belediye Başkanı Prof. 
Dr. Ramazan Çalık, Serik İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram 


Başkanımız Aziz Yıldırım 
Çaykur Rizespor Yönetiminin Düzenlediği Kahvaltıya Katıldı 

Başkanımız Aziz Yıldırım, 
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor yönetiminin organize ettiği kahvaltıya katıldı. 

Çaykur Rizespor kulübü başkanı Hasan Kemal Yardımcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Çaykur Rizespor kulübü yöneticilerinin de yer aldığı kahvaltıya Başkanımız Aziz 


Yıldırım'ın yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyemiz Metin Doğan, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Hedef 1 Milyon Üye proje yöneticisi Miraç Çam ve Trabzonspor maçı delegasyonunda yer alan isimler katıldı. 
Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen kahvaltının ardından Başkanımız Aziz Yıldırım, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı'ya imzalı Fenerbahçe forması hediye etti. 


Ekiz, Tekeli İlkokulu Müdürü Adnan Keser ile Hasan-Fatma K Çavlı İlkokulu/OrtaokuluMü-.,.,.,.,.,.. e dürü İzzet Acar Başkanımız 

Aziz Yıldırım'a katkılarından dolayı plaket takdim ettiler. 


lala 

Başkanımız Coşkuyla Karşılandı 

Açılış töreninde öğrencilere Fenerbahçe ve Ay-Yıldızlı bayraklar dağıtıldı. Başkanımız Aziz Yıldırım, pota kurulan okulların öğrencileri ve öğretmenleriyle bol bol fotoğraf çektirip imza dağıttı. Fenerbahçe taraftarları ve velilerinin de katıldığı tören coşkulu anlara sahne oldu. 


BolutFenerbahçeliler 


Aa 3 
sal 


/" 


GenelfKurulunuğYaptı 


Bolu Fenerbahçeliler Derneği, dernek lokalinde olağan genel kurulunu gerçekleştirerek yeni yönetim kurulunu ve kurullarını oluşturdu. Tek liste halinde gidilen seçimde Selçuk Zorlu, 3. kez başkanlığa seçildi. 


Seçimin ardından kısa bir konuşma yapan Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selçuk Zorlu, görev yapacakları 3 yıllık dönemde Fenerbahçeliliğe yakışır şekilde Bolu'da en güzel şekilde temsil etmeye devam edeceklerini 


belirterek, yeni yönetim kurulunun yeni projelere imza atacağını söyledi. 


Yeni yönetim kurulu ve kurulları şu şekilde oluştu: 


BAŞKAN: 
SELÇUK ZORLU 


BAŞKAN VEKİLİ: İSMAİL 
MURAT ACAR 

BAŞKAN YARDIMCISI: 
RIFAT DOĞAN 

BAŞKAN YARDIMCISI: 
ÇAĞATAY ÖZAKTAŞ 


Biga Fenerbahçeliler Derneğimiz, Bigaspor'a Lüleburgazspor maç sabahı Havuz Ka- fe'de maç kahvaltısı verdi. 

Spor kulüplerine destekleri- ni sürdüren Biga Fenerbahçeliler Derneği Biga İlyas Bayram Stadyumu'nda oynayacak Lüleburgazspor BAL Ligi maçı öncesi Bigaspor'a maç kahvaltısı verdi. 


Kahvaltıya Biga dışında bulunan Biga Fenerbahçeliler Derneği ve Şubesi Başkanı 
Şadan doğan katılamazken, 
Dernek Asbaşkanı Arda Bozkurt, Yönetim Kurulu Üyeleri 


Dig zarar Eiyeyra izin 


Arzu Kaya, Erhan Baş, Fikret Kır, İsmail Kutlu, Kadir Atay, Nermin Kurt, Tevfik Başarır, Zafer İşçi; Bigaspor Kulübü Başkanı Mustafa Durak, Yönetim Kurulu Üyeleri, Altan Ozmucur, Erhan Baş, Tevfik Başarır, Arda Bozkurt, Semih Ozmucur, Bigaspor teknik heyeti, futbolcular ve basın mensupları katıldılar. 

Biga Fenerbahçeliler Yönetimi Bigaspor'a Lüleburgazspor maçında başarılar dilerken, Bigaspor Başkanı Mustafa Durak'ta Biga Fenerbahçeliler Derneğine bu jest için teşekkür etti. 


BİR TEBRİK, 
BİR TEESSÜF |. 


Türk futbolunun dibe vurduğu gerçegine, geçtiğimiz süreçte vurgu yapmış ve altını çizerek ; “Futbolun içinden gelmiş 
| bir sporcu ve eğitimci olarak, Türkiye Sü- 
© per liginde iki değerli hocamızın çalıştırdığı 
1 takımların dışında, hiçbir takımın maçlarını 
seyretmekten zevk almadığımı” özellikle vurgulamıştım.. 

Bu kanaatim, çalıştırdıkları takımların son üç sene öncelerine, oynadıkları futbola bakarak oluşmuştu. Nitekim beni haksız çıkartmadılar. O bakımdan Şenol Güneş ve Abdullah Avcı hocalarımı yürekten tebrik ediyorum. Gerçekten de son yıllarda seyir zevki vermekten gittikçe uzaklaşan futbolumuza aranan kan oldular. Adeta ağlayan futbolumuzun gözyaşlarını silmek ve yaşanan çaresizliğe derman olmak adına çok büyük özveri ve fedakarlık gösteriyorlar.. 

Her iki hocamızın benzer yanları aynı. Her ikisi de yaptıkları işe odaklı ve de çok saygılı. Şahsiyet ve kişilik ön planda. Bu da onlara artı değer katıp, bulundukları camia içinde gönül rahatlı- 
$ı içersinde çalışma olanağı sağlıyor. 

Futbolcularını ve camialarını ikna etme ve yönetme güçleri, karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı. Derin bilgi birikimi, deneyim ve tecrübelerini sürekli olarak sahaya yansıtma istekleri mükemmel derecede eksiksiz.. Şenol ve Abdullah hocalar için yazılacak, söylenecek daha çok şey var. Ama yazmak ve söylemekle olmuyor..Sporseverlerin de gözlerini dört açıp, bazı gerçekleri tarafsız bir gözle görmeleri lazım.. 

Ülkemizde yapılan en kolay şey “antrenör harcamaktır”. 
Tıpkı bir aile içindeki çocukların anne-babalarının sık sık değişmesi gibi !..Böyle bir aile içindeki çocuklardan ailesine ve kendisine yararı olmayacağı gibi, antrenörlerin iki-üç haftada takım değiştirmelerinin de Türk futbolcusu ve futbolumuza zarar verdiği aşikardır.. Yaşamın her kesiminde olduğu gibi futbolumuzda da istikrar çok önemlidir. Sezona peşpeşe gelen talihsizliklerle iyi başlayamayan Fenerbahçe'nin, yönetimin arkasında durduğu Aykut Kocaman hoca ile, ilk yarı sonunda zirvede şampiyonluk mücadelesi yapan bir takım haline gelmesi istikrar kavramının zaferidir kanımca.. 

İnsani değerlerin hiçe sayıldığı çarpık düzen içinde, hem kendilerini kanıtladıkları, hem de Avrupa standartlarında seyre değer takımlar yarattıkları için tebriklerim Şenol ve Abdullah hocalarıma.. Teessüfüm ise; 80 milyonluk ülkemizde bunca teknik direktörümüz varken, yabancı bir teknik adamın milli takımlarımızın başına getiren Futbol Federasyonumuza..Yazık hem de çok yazık.. 

DÜZELTME VE ÖZÜR: 

Geçen sayımızda Erdinç SANDALCI tarafından yazılan “YA-BANCI OYUNCU SINIRLAMASI” başlıklı yazının imzası Ersoy SANDALCI olarak çıkmıştır. Düzeltir ve özür dileriz. 


Erdinç 
SANDALCI 


kKüGlDerneyimizdenYBirliN ve Garalbenlik BERESİ 


KKTC Fenerbahçeliler Derneğimiz, Mağusa'da düzenlediği gecede taraftarlarımızla bir 


Fenerbahçeliler Derneği'ni konuşuyor olacak. Siz taraftarlarımızın gücüyle büyük projelerle 


Prag Fenerbahçeliler 
Derneğimiz, Kadınlar 
Euroleague B Grubu 


araya geldi. 

Dernek yönetim kurulu tarafından alınan karar neticesinde bölgesel ziyaretler gerçekleştiren KKTC Fenerbahçeliler Derneğimiz, ilk ziyaretini Mağusa'ya yaptı. 
Kıbrıs'ın tamamına yayılıp birlik ve beraberlik mesajı vermeyi hedeflediklerini ifade eden KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Erçin Çoban, “Biz, ilk kıvılcımı Mağusa'da yaktık ve bölgesel ziyaretlerimizi bitirdiğimizde bütün Kıbrıs Fenerbahçe'yi ve KKTC 


“Birlikte 
Paylaşalım” 


e 


Trke, dg SHARE TOGETHER 


BİRLİKTE PAYLAŞALIM 


CANDIDATE A 
UEFA EURO 2024 


Türkiye'nin ev sahipliğine aday olduğu 
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 
2024) için logo ve slogan tanıtım toplantısı yapıldı. Türkiye'nin UEFA EURO 2024 ev sahipliği için sloganı “Birlikte paylaşalım” oldu 


TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan lansmana Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekilleri Servet Yardımcı, Nihat Özdemir, Hüsnü Güreli, Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Erhan Kamışlı, 


geliyoruz.” dedi. 

Sosyal sorumluluk projelerinin de anlatıldığı gecenin sonunda, organizasyonun düzenlenmesinde katkıları olan isimlere teşekkür edildi. 


Mustafa Çağlar, Alaattin Aykaç, Prof. 
Dr. Mete Düren, Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, beIN SPORTS CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin yanı sıra 2024 Spor Tanıtım Elçisi Barış Telli ve çok sayıda davetli katıldı. 


Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık sürecinin anlatıldığı toplantıda aday kent ve stadyumların görüntüleri eşliğinde 


14. hafta mücadelesinde Polonya'nın Wisla 
CANPACK takımıyla 

ile oynayacağı maç 

için Polonya'ya giden 
Fenerbahçe Kadın 
Basketbol Takımımızı 


Pep hemerbahçelile, RotanınlKraliçelerini, Tem anE) 


yalnız bırakmadı. 

Wisla'da oynanan mücadele öncesinde takımımızın kamp yaptığı otele giden Prag Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özgür 
Öztürk, Wisla CANPACK karşısında Potanın 
Kraliçelerine başarılar diledi. 


dünyaya turnuvayı düzenleme arzumuzun kuvvetli bir şekilde verildiği video gösterimi ile Türkiye'nin UEFA EURO 2024 logo ve sloganı kamuoyuna açıklandı. 

Türkiye'nin adaylık süreci hakkındaki tüm gelişmeleri Türk ve Avrupa kamuoyu ile paylaşmak için adaylığın web sayfası www.euro2024adayiturkiye.com Türkçe ve İngilizce içerikle hizmete girdi. EURO 2024'ün düzenleneceği şehirlerimizi tanıtımının da yer aldığı site ile Türkiye'nin adaylık süreci tüm dünyayla paylaşılacak. 


Azerbaycan'ı bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında temsil eden Çarabağ Futbol Kulübü'nün Medya Direktörü Nurlan Ibrahimov ile geçen sezon Avrupa Kupası'nda grup aşamasında mücadele eden Kabala Futbol Kulübü'nün Medya Direktörü 
Anar Haciyev Kulübümüzü ziyaret etti. 


Konuklara ziyaret esnasında İletişim Direktörümüz Necati Mete ve Dijital Medya ve Sosyal Medya Sorumlumuz Çağatay Durgun eşlik etti. 


Pr, hi dü“) Kuy gun 


Kulübümüzün dijital ve sos- 


yal medya iletişimiyle ilgili bilgi 


alıp projeleri hakkında görüşler alan Nurlan Ibrahimov ile Anar Haciyev ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi. Ziyarette soyunma odaları gezildikten sonra sahada hatıra fotoğrafı çektiren konuklar; ardından Fenerbahçe Televizyonu, Radyo Fenerbahçe ve Fenerbahçe Dergisi'ni gezdi. 

Misafirlere burada kurumların çalışma şekilleri ve yayınlar hakkında bilgiler verildi. 
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Yıldız Atletlerimiz U18 Salon Türkiye Şampiyonası'nı Zirvede Tamamladı 


Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2018 yılı Faaliyet Takvimi'nde yer alan Turkcell U18 Salon Türkiye Şampiyonası yapılan yarışlarla sona erdi. 


Ataköy Atletizm Salonu'nun ev sahipliğinde yapılan ve toplamda 721 sporcunun yer aldığı Turkcell U18 Salon Türkiye Şampiyonası'nda 51 atletle mücadele eden Fenerbahçe Atletizm Şubemiz, bayan ve erkek kategorilerinde katıldığı her branşta madalya kazanarak zirvenin sahibi oldu. 


Yarışların ikinci ve son gününde piste çıkan atletlerimiz kızlar kategorisinde 1 birincilik 


kek atletlerimizse 4 birincilik, 1 

ikincilik, 1 de üçüncülük aldı. 
Şampiyonanın ikinci ve son 

gününde piste çıkan atletlerimizin aldığı sonuçlar şu şekilmle> 

U18 Kızlar 

Yüksek atlama Gönül Köksal 

LİŞ 

60m engelli Hayru Nisa Kapar3. 

200m Zehra Oral 3. 


U18 Erkek 

200m Umut Uysal 1. 

3000m Tarık Demir 1. 

Uzun atl. Yunus Emre Gümüş 
1. 

Gülle atma Melih Yersel 1. 
60m engelli İlyas Çanakçı 2. 
3000m Ayetullah Aslanhan 3. 


m 
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Maç İzlemeyen Fenercell'li 


Kalmayacak! 
FenercelPliler sevdikleriyle birlikte şubat ayı boyunca maç izleyecek! 
Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçemizin maçlarını FenercelPin davetlisi olarak izlemek için, Fenercellin faturalı tarifelerine geçiş yapabilirsiniz! 
Mevcut Fenercell kullanıcıları ise, özel günlerinde maça davet edilerek Fenercell'in özel tribününde ağırlanmaya devam etmektedir. 


Sevgililer Günü Hediyenizi Fenercell. 
com/shop'dan alın Takım Imzalı Forma 


ile Sevdiklerinizi Sevindirin! 
Fenerium'un en seçkin ürünlerini bulabileceğiniz www.fenercell.com/shop adresinde FenercelPlilere özel indirimle ve sürprizler şubat ayı boyunca sunuluyor! 
Fenercell hat sahipleri www.fenercell.com/ shop adresine girerek Fenerium'un Kadın Tribün eskitme logo T-Shirt'ünü, Fenerbahçe Logo dokuma atkısını, Baskılı Şal ve Kaplangözü doğal taş erkek bilekliği gibi ürünlerini 510 indirimli olarak alabiliyor. 
Sadece FenercelPlilere özel, www.fenercell. 
com/shop online alışveriş sitemizde, tüm takım imzalı FB 110. Yıl Efsane Çubuklu Formayı imzalı olarak alabilirsiniz! 


Kaç YıldırFenercell'deyseniz 3 Matı Kadar GB Hediye! 


Fenercell mobil hat kullanan hem faturalı hem de faturasız müşterilerimize tam 30GB'a kadar ücretsiz mobil internet sunulacak! 

Yıllardır Fenercell'de kalan müşterilerimizi memnun etmek amacıyla yapılan kampanya kapsamında Fenercellli taraftarlarımız ne kadar süre ile Fenercell'de kaldıysa, ona göre daha bol internet kazanacak! 
Kampanyaya YILLAR yazıp 5555'e SMS göndererek kayıt olunabilir. 

Detaylar: www.fenercell.com 


Fenercell'lilere özel İndirim 


Playstore'da! 
Fenercell ve Fenernetlilere özel FIFA18, PES2018, NBA2K18 oyunlarına 20 TL, Football Manager 2018 oyununa 10 TL indirim Playstore'da! 
Fenercell veya Fenernet'lilere, OYUN boşluk TCKN -> 6262 / FM boşluk TCKN -> 6262 göndererek gelen şifre ile www. 
playstore.com adresinden indirim alabilir! 


Fenercell Mağazasına Gel, Fenercell'in 


Davetlisi Olarak Maça Git! 
Fenercell Mağazalarına Şubat ayı boyunca sevdiklerinle gel, maça davetiye kazan! 
Fenercell'in Migros tarafında bulunan Fenercell Stat Mağazasına gelerek Fenercell'in FATURALI tarifelere numarasını taşıyanlar; Fenerbahçemizin ister Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki basket maçlarına ister Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ndeki maçlarına FenercelPin davetlisi olarak katılma şansını yakalıyor. 

Fenercell Mağazasın'dan işlem yapan taraftarlarımız ve arkadaşı çift kişilik bilet kazanacak! 

Üstelik mağazaya gelen taraftarlarımızı atkı, bere, anahtarlık gibi sürpriz hediyeler bekliyor olacak! 

Kampanya sadece Migros yanındaki Fenercell Stat mağaza için geçerlidir. 

Fenercell Stat mağaza: Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 
- Migros yanı Tel: 0216 542 1614 
Fenerbahçeli Fenercell ile konuşur! 
Detaylar: www.fenercell.com 


Fenernet'ten Limitsiz İnternet Fenernet sarı lacivert internet şimdi hediyeli limitsiz internet fırsatıyla fiyat 57.90 
TL başlayan fiyatlarla! Üstelik 1907 Wi-Fi dakikası Hediye! 

Fenernet'li olmak için hemen FENER-NET yazıp 6606'ya ücretsiz SMS gönderin; hemen sizi arayalım. Ayrıca evde internet ile telefonuza ek fiyatlar ile istediğiniz akıllı telefonu kolayca alabilirsiniz. 

Online başvuru için detaylar: www.fenernet. 
net 


Fenercell ve Fenernet'lilere Statta Ücretsiz Wi-Fi Hakkı! 
Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor 


Maç boyunca tüm Fenerbahçelilere Türk Telekom'dan ÜCRETSİZ WiFi! 


“> s 
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Kompleksi'nde Fenercell ve Fenernet'lilerin ücretsiz Wi-Fi hizmeti almaya devam ediyor! 
Maç esnasında diğer operatör kullanıcıları ise Wi-Fi'dan15 dakika ücretsiz olarak faydalanmaktadır. Ayrıca Fenerbahçe SK mobil uygulamasını indirerek tüm takımın- dan haberleri alabilirsiniz. 


“Fenercell Challenge” ve Skor Yarışması Maç Bileti ve Forma 


Kazandıracak! 
Fenercell'in sosyal medya hesaplarında her maç öncesi başlayan “Skor Tahmin” yarışması ile her hafta skoru doğru tahmin eden taraftarlarımıza sarı lacivert USB bileklik hediyesi sunuyor. Üstelik derbi maçlarına özel ıslak imzalı forma da kazandırıyor. 
Basket maçlarına özel olarak sunulan “Fenerbahçe Challenge” Yarışması ile sorulan soruya doğru cevap veren taraftarlarımız Fenercell özel Locasında Fenercell'in davetlisi olarak maç seyretme şansına erişiyor! 
Fenercell'in Facebook.com/Fenercell12 Twitter.com/Fenercell 
Instagram / Fenercell12 hesaplarını takip ederek, yarışmaya katılın; bilet, forma gibi sürpriz hediyeler kazanın. 


iPhone X Fenercell'de ! 
Fenercell tarifelerine ek fiyatlarla satışa sunulan iPhone X Fenercell Mağazaları'nda! 
iPhone X 64 GB ve iPhone X 256 GB Fenerceli tarifelerine ek fiyatlarla sunuluyor. 
Detayları www.fenercell.com dan inceleyebilirsiniz! 


Fenercell'lilere Futbol ve Basketbol Maçlarında Öncelikli Bilet Hakkı 


Sürüyor! 
Faturalı FenercelVlilere öncelikli bilet hakkı sürüyor! 
Fenercell'in web sitesi www.fenercell.com adresini takip ederek maçtan önce yayınlanan öncelikli bilet hakkı gününde futbol için “Fenercell” yazarak basket için ise “Basket” yazarak 5060'a gönderin! Gelen şifre ile biletinizi; 
futbol için www.passo.com.tr basket içinse www.mobilet.com adresinden öncelikli olarak alın! 


Emre Polat 


Futbolda şampiyon olmak kadar devamlılıkta çok önemlidir. Büyük takımlar unvanlarını her sezon şampiyonluğa oynayarak alırlar. Sezon başında hedefleri sadece şampiyonluk olur. Büyük takımların dışındaki takımlar ise ilk önce küme düşmemek için mücadele ederler. 

Özellikle günümüz futbolda paranın daha çok önemli hale gelmesiyle takımlar için küme düşmemek için hayati önem taşıyor. Bu durum Avrupa'da da ülkemizde de çok önemli. Nedeni ise ülkelerin en üst ligleri her zaman gelirlerin çoğunu alırken, alt liglere ise ekonomide daha düşük 


yer verilir. 


Küme düşmemenin böyle önemli olduğu futbolda, tarihleri boyunca küme düşmeyen takımları sizin için araştırdık: 


WINNERS —... 
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Barcelona: 

Listenin başında Katalanlar bulunuyor. 
Altın dönemlerinden birini yaşayan Barcelona'nın tarihinde 4 şampiyonlar ligi şampiyonluğu bulunuyor. Kendi ülkesinde ise 24 şampiyonluğu bulunuyor. Dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olan Barcelona, hiç küme düşmemiştir. 


Ajax: 

Hollanda'nın futbolcu fabrikası takımlarından olan Ajax da tarihi boyunca hiç küme düşmemiştir. Bir dönemler küme düşme potalarına giren Ajax, 1965 yılında Rinus Michels'in takımın başına geçmesiyle kabuk değiştirmiştir. Tarihi kupalarla dolu olan Hollanda ekibinin 4 Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu, 33 kez de Hollanda Ligi şampiyonluğu bulunuyor. 


Hamburg: 

Bundesliga'nın 1963'teki kuruluşundan bu yana ligde yer alan tek takım. Geçtiğimiz sene ise son saniyelerde kümede kalmayı başarmıştı. Ayrıca Hamburg, Bundesliga kurulduğu tarihten bu yana her sezonda yer alan, ligden düşmeyen takım olduğu için “Bundesliga Dinazoru” lakabını da almıştır. 


— & 
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Paris Saint Germain: 

Psg Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde dünyanın en çok konuşulan takımdı. Barcelona'dan 222 Milyon Euro'ya transfer ettikleri Neymar ile dünyayı sarsmıştılar. Fransa'nın büyük takımlarından olan Psg de tarihi boyunca küme düşmeyen ekipler arasında yer alıyor. 


Real Madrid: 

En çok Şampiyonlar Ligi kupasına sahip olan Real Madrid de tarihi boyunca devamlı en üst ligde mücadele etmiştir. 33 kez de İspanya'da şampiyon olan Madrid ekibi, İspanya'nın en çok şampiyon olan takım unvanına sahip. 


Athletic Bilbao: 
İspanya'nın Bask bölgesi takımı olan Bilbao 1912 yılında kuruldu. la liga'nın başladığı 1928'den bu yana Barcelona ve Real Madrid ile birlikte küme düşmeyen tek la liga takımıdır ve şampiyonluklar ayrıca kupalar kazanmıştır. Athletic Bilbao ile ilgili ilginç bilgiler de vardır. Uzun yıllar formasına reklam almamış ve bu geleneğini 
2008 yılında bozmuştur. Ancak bunu para 
için yapmamış ve kendi Bask bölgesinin bir petrol şirketinin reklamını almıştır. Athletic Bilbao, Bask bölgesi için adeta yaşam ve varoluş kaynağıdır. Halk çok yüksek oranda takımı desteklemektedir. İspanya'nın Bask bölgesinin özgürlüğünü savunan ve kendilerini asla İspanyol olarak görmeyen Bask ülkesinin ulusal takımı olarak görmektedirler. Tarihi boyunca kadrosunda oynattığı tek yabancı futbolcu Bixente Lizarazu olup, bu futbolcu da Fransa'nın Bask Bölgesi'ndendir. 


Eyüp Karadayı'dan Teşekkür... 


“Uzun yıllar yönetim kurullarında görev yaptığım Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği tarafından hazırlanarak duayen spor yazarı olarak bana verilen şükran plaketi nedeniyle Onur duydum ve çok mutlu oldum. 

Bu mutluluğu siz değerli dostlarımla paylaşmak istedim. İyi ki varsınız...” 
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27 Aralık 2017: Fenerbahçe'nin 
unutulmaz ve efsane Başkanlarından Şükrü Saracoğlu ölümünün 64.yılında Zincirlikuyu Mezarlığında Fenerbahçeliler Derneği tarafından paşalı Birol'un önderliğinde anıldı. 

28 Aralık 2017: Fenerbahçe Basketbol 
takımının Real Madrid maçını Paşalı Birol eski basketbol yıldızlarımızdan Hüseyin Kozluca gibi efsane Fenerbahçelilerle birlikte izledi. 

30 Aralık 2017: Fenerbahçe'nin eski 
başkanlarından Ali Muhitttin Hacı Bekir 
43. ölüm yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığında Paşalı, Fenerbahçeliler Derneği başkanı İlyas Bulcay ve dernek üyeleri tarafından unutulmadı ve anıldı. 

02 Ocak 2018: Bir dönemler 
Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından sevgili Barış Manço'nun 2 ocak'taki doğum gününde Paşalı onu unutmadı. 

07 Ocak 2018: Türk Tiyatro ve 
sinemasının unutulmaz yıldızlarından Sevgili Münir Özkul'u Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ile birlikte Teşvikiye Camiinde yerimizi aldık. Mekanı cennet olsun. Onu unutmayacağız. 

10 Ocak 2018: Yıllardır cenaze ve 
mezarlıklarda Fenerbahçe Stadı'nda elimde görmüş olduğunuz tüm pankartları Cağaloğlu'nda “Metin Copy” firmasında yaptırıyorum Bana bu konuda firmanın sahibi dostum Metin Akbulak çok yardımcı oluyor. Doğum günümde sevgili Metin ve çalışanları bana çok güzel bir pasta ile sürpriz yaptılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. 

13 Ocak 2018: Türk futbolunun 
Ordinaryüs lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in 6.ölüm yıldönümünde Büyükada Mezarlığında bulunduk. Aile bireyleri, Fenerbahçeliler Derneği, Ünifeb, sevenler ve Paşalı Lefter'i unutmadılar. 

14 Ocak 2018: Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk'ün sevgili annesi Zübeyde hanım yalnız değilsin hep bizimlesin. 
Anneler yalnız eli öpülecek insanlar değil her zaman anımsanacak varlıklardır. 
Ölümünün 95.yılında seni sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Mekanın cennet olsun. 

16 Ocak 2018: Sevgili dostum 
arkadaşım büyük Fenerbahçeli Bilgen 


TANBUL 
NN. 


02.01.2018 sevgili Barış Manço bugün senin doğum günün Paşalı Birol 


Yaşar Aydın'a ölümünün dömrdüncü yılında Zincirlikuyu Mezarlığında ziyarette bulundum. Fenerbahçe ve sevenleri var oldukça Yaşar kardeşim unutulmayacaktır. Hep bizimlesin yalnız değilsin. 


17 Ocak 2018: Fenerbahçe'nin efsane 
taraftarlarından Rıdvan Özdin vefat etti ve Yeşilyurt Camii'inden uğurlanarak Gürpınar mezarlığına defnedildi. 


Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı 


Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'nün değil, Türk Futbol Tarihinin de gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, vefatının 6. 
yıldönümünde mezarı başında anıldı. 

13 Ocak 2012 tarihinde kaybettiğimiz 
“Ordinaryüs” lakaplı unutulmaz futbolcumuzun Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine; Değerli Büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis'in ailesi, yakınları, sevenleri ve taraftarlarımız katıldı. 

Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis için dualar okundu. 

Daha sonra Fenerbahçeliler Derneği 


(FeDer) üyeleri, derneğin Kadıköy'de bulunan lokalinde bir araya gelerek Lefter Küçükandonyadis'in hayatından kesitlerin bulunduğu belgesel film gösterimi gerçekleştirdi. 


Fenerbahçe üyelerine 


96 10 İndirim 


Yaygın bayi ağıyla Türkiye'nin her yerinde en uygun fiyatları yakalayın ! Rezervasyon: 
Birden fazla firmanın | 0544 344 9501 
araçlarına ulaşın: infoWbookingthiscar.com 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dalyan” 


Semtin en nezih yerinde, Fenerbahçe Dalyan'da 


Proje Tanıtım Ofisi 
Hacı Mehmet Efendi Sokak No:35 Fenerbahçe 34726 Kadıköy İstanbul 


08503335500 yelkovangrup.com.tr 


